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COLOFON

REDACTIE:                        
Lène Creemers, Paul Mengde 
Nick Egtberts, Anke Hermsen, 
Mieke de Graaff,  Erik van den 
Elsen en Wim Cousijn

VORMGEVING:              
Carmen van den Elsen

DRUKWERK:                
Fortrass, Drukkervanderegio.nl

WAAR BESCHIKBAAR?        
De Dorpskrant Overasselt is 
via internet en e-mail gratis 
beschikbaar. Wilt u de krant 
ook via de e-mail? Stuur  uw 
mailadres naar:

   info@overasselt.info

VOLGENDE EDITIE              
De volgende Dorpskrant ligt in 
de week van 5 november op 
de mat. 

DEADLINE                         
Heeft u kopij voor de 
Dorpskrant? Heel graag! Mail 
uw verhaal vóór 6 oktober. 

   redactie@overasselt.info

We behouden ons het recht 
voor de ingezonden artikelen 
in te korten.

ADVERTEREN?                
Tegen aantrekkelijke tarieven 
kunt u uw advertentie in de 
Dorpskrant laten plaatsen. 
Die komt dan zowel in de 
papieren versie als de 
digitale versie.Voor tarieven 
informeert u via: 

   redactie@overasselt.info

NIET ONTVANGEN?

Heeft u de Dorpskrant niet 
ontvangen? Bel naar:

   024-6222110

VAN DE REDACTIE

‘Gematigde breedte’, op de wereldklimaatkaart wonen wij 
daar. En dat is maar goed ook. In Overasselt is het weer, maar 
ondertussen ook het klimaat behoorlijk aan het veranderen. 
Hoewel de huidige zomer best wel weer te hebben was, hebben 
we toch 4 jaar achtereen hete en zeer droge zomers gehad, 
met als gevolg een drastisch verlaagde grondwaterspiegel 
en de komst van nieuwe dier- en plantensoorten, maar ook 
het verdwijnen van oude. Maar die veranderingen hier stellen 
niets voor bij wat er meer zuidelijk gebeurt. Water wordt een 
beperkt verkrijgbaar goed en waar dat al zo was gaan nu hele 
volksstammen op zoek naar streken waar voldoende water is 
om toch nog voedsel te kunnen verbouwen. Of ze gaan nog 
noordelijker waar zij hopen op meer ontwikkelingskansen. Het 
wordt een steeds omvangrijkere uitdaging voor politici uit de 
gematigde breedten om wijs en zorgvuldig om te gaan met 
klimaatvluchtelingen. Maar onze zomer en onze vakanties zitten 
er weer op: we hervatten ons gewone leven alsof er niets aan de 
hand is. En dat benauwt ons soms: alsof we kikkers zijn in een 
pan water op het vuur die niet lijken te merken wat er verandert.
Vanaf nu besteden we in de Dorpskrant ook aandacht aan het 
moment dat er even te veel water was: binnenkort is het immers 
100 jaar geleden dat hier de dijken doorbraken! En vanaf volgend 
jaar kunnen we (hopelijk) spreken van de 80-jarige vrede! Dan is 
het 80 jaar geleden dat de bevrijding van ons land bij ons begon. 
Dat wordt natuurlijk herdacht met een serie artikelen die bepaalde 
facetten uit die oorlogsjaren zullen belichten die tot nu toe relatief 
weinig aandacht hebben gekregen. En wat dat veranderende 
klimaat en wat u daar zelf aan kunt doen betreft: lees in onze 
vaste rubriek ‘Schuppes-elf’ over een nieuwe uitvinding: de 
persoonlijke footprintmeter. En er is nog veel meer lezenswaardig 
deze uitgave van uw Dorpskrant. Veel plezier er mee!

ADVERTENTIE

In reactie op het artikel ‘Hotel Overasselt’ in Dorpskrant nr 3 van 
juni is een B&B op Oude Kleefsebaan 78 aangemeld dat per 1 juli 
2023 geopend is.

IN REACTIE
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Ruim twintig locaties binnen de gemeente 
Heumen bieden onderdak aan ruim veertig 
kunstenaars met hun verschillende disciplines. 
Vorig jaar bezochten honderden mensen 
ateliers, tuinen en gastlocaties waar meerdere 
exposanten hun werk lieten zien. De fietstocht 
voert door Malden, het vennengebied, 
Overasselt en Heumen. Nieuw als locatie 
zijn o.a. Kiemkracht 64, de natuurtuin en het 
aardehuis aan de Hatertseweg in Malden en 
de hervormde Joriskerk aan de Dorpsstraat in 
Heumen. 
Kom dit weekend al het moois bekijken wat 
binnen onze gemeente wordt gemaakt. U bent 
beide dagen welkom tussen 11 en 17 uur. 
De route is het beste af te leggen per fiets. 
Natuurlijk is het ook mogelijk om de route te 
rijden met de auto. Op veel plekken is (beperkte) 
parkeergelegenheid. De folder met routekaartje 
is te verkrijgen op vele locaties in de regio. Het 
routekaartje van de Kunstroute Heumen 2023 is 
ook te downloaden via onze website: 
www.kunstrouteheumen.nl.

KUNSTROUTE HEUMEN 
2 EN 3 SEPTEMBER 2023

DOOR MACHTELD MEIJ

Dagbesteding Overasselt vindt u op 
Schoonenburgseweg 1 en Kasteelsestraat 1 in de 
vroegere oude school. Dagbesteding Overasselt 
bestaat uit Merapi, een creatieve dagbesteding 
met een winkel waar producten van onze cliënten/
kunstenaars verkocht worden en De Wissel 
waar vooral eenvoudig industrieel werk en 
groepsactiviteiten plaats vinden, zoals muziek, 
koken, veel naar buiten en dergelijke. Beiden vallen 
onder de Stichting Dichterbij en wekelijks bezoeken 
52 cliënten onze dagbesteding. Dichterbij levert een 
betekenisvol leven voor mensen met een beperking 
en dagbesteding is daar een belangrijk onderdeel 
van. Met name op dagbesteding zoeken we naar 
interesses, talenten, soms nog ontwikkeling, 
maar vooral een veilige en gevarieerde werk 
omgeving. Dagbesteding Overasselt is al bijna 20 
jaar gevestigd in Overasselt en we willen u graag 
uitnodigen om weer eens te komen kijken, wie wij 
zijn, wat doen wij en wat verkopen wij.
De inloopdag vindt plaats op:
Zaterdag 30 september van 11.00-15.00 uur
Wees welkom, namens team Dagbesteding 
Overasselt.

INLOOPDAG DAGBESTEDING
OVERASSELT

DOOR MARIEKE SANDERS
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             Kasteelsestraat 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
    
                                                                                                                   “Merapi” 
                                                                                                             Schoonenburgseweg 1 
 
 
 
 

   ZATERDAG  
30 SEPTEMBER 
  van 11.00 uur  
      tot 15.00 uur  
 

 Wie zijn wij? 
 Wat doen wij? 
 Wat verkopen wij?  

Wij zien u graag op 30 september en  
geven alle informatie onder het genot 
van en hapje en een drankje! 
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Onze Oude Kerk heeft al vaker de voorplaat 
van de Dorpskrant gesierd. Het kerkje is niet 
voor niets wel eens de ‘ziel’ van Overasselt 
genoemd. Voorheen stond het kerkje te boek als 
Protestantse of Gereformeerde Kerk. Maar vér 
daarvoor was het al eeuwenlang ‘in katholieke 
handen’. Maar dat klopt al lang niet meer: het 
kerkje is van ons allemaal sinds de gemeente 
het in bezit heeft. Wat er nu nog van overeind 
staat, dateert uit de vijftiende eeuw, maar er 
onder liggen de restanten van een tiende-eeuws 
zaalkerkje, waarschijnlijk gesticht door de 
Benedictijner monniken uit het Franse plaatsje 
Saint Valery sur Somme. En daar hebben wij de 
naam Walrick (=Valery) dan aan te danken.
In de afgelopen eeuwen is het kerkje getekend 
door kunstenaars die in opdracht van een 
uitgever probeerden om alle oude gebouwen 
in een bepaalde streek vast te leggen. Cornelis 
Pronk was zo iemand. Zijn prenten zijn in grote 
delen van ons land bekend. Bijgaande tekening 
van hem dateert van 1732.

Meestal is ons oude kerkje zo afgebeeld 
dat je de voorkant ziet. Maar daar is nu dus 
verandering in gekomen (zie voorplaat). De 
Overasseltse historische werkgroep (‘Werkgroep 

Heerlijkheden Overasselt’ kortweg ‘WHO’) 
kreeg onlangs van het echtpaar Hans en Hansje 
van Zanten uit Bloemendaal een tot nu toe 
nog niet bekende pentekening van het kerkje 
aangeboden. Dat zat zo: de moeder van Hansje 
van Zanten is al enige tijd geleden overleden 
en in de nalatenschap trof de familie een mapje 
met oude prenten aan. Ook dus een tekening 
van ‘óns’ oude kerkje. Ze besloten het niet 
over te erven aan de volgende generatie van 
Zanten, maar om het ‘naar huis’ te brengen: 
naar Overasselt dus! Op dinsdag 18 juli kwamen 
zij het zelfs persoonlijk overhandigen aan 
enkele leden van de Werkgroep Heerlijkheden 
Overasselt. En nu treft het dat we in ons eigen 
dorp een deskundig specialist hebben wiens 
vak het is om antiquarische boeken en prenten 
te analyseren en er in te handelen: Peter 
Cornelissen met zijn winkel aan de Hoogstraat. 
Deze winkel heeft weliswaar een aantrekkelijke 
etalage, maar de handel vindt via internet 
plaats. Peter is te vinden op tal van Europese 
antiekbeurzen en is een bevlogen verteller over 
de vondsten die hij zo af en toe doet. Toen de 
prent ín het kerkje werd aangeboden, was hij er 
ook bij om er zijn deskundig licht over te laten 
schijnen.

NIEUWE OUDE PRENT VAN OUDE KERK
DOOR WIM COUSIJN

Geschenk uit Bloemendaal
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Bevindingen Peter Cornelissen
Peter geeft aan dat het hier gaat om een unieke 
en zeldzame 18de-eeuwse ‘gewassen-inkt-
tekening’ met een realistische doorkijk naar 
kasteel Klein Schoonenburg. Dat kasteel lag 
waar nu ongeveer de Hibmahoeve te vinden is 
aan de Kasteelsestraat(!). Het standpunt van de 
tekenaar is ongeveer de plek waar de oudste 
school van Overasselt heeft gestaan, ook wel 
bekend als de ‘winkel van Klabbers’. Op de 
tekening vinden we een watermerk van de firma 
N: Pannekoek. Die firma had in de buurt van 
Heelsum vanaf 1709 papiermolens. Peter laat 
de tekening nog bekijken door een specialist 
opdat er wellicht meer licht komt op wie dit heeft 
getekend en wanneer. Wat dat laatste betreft 
wordt nu gedacht aan eind 18de eeuw.

Dankbaar
Wat er verder met de tekening gaat gebeuren is 
nu nog niet helemaal duidelijk. De Werkgroep 
Heerlijkheden Overasselt stelt zich ten doel om 
de plaatselijke geschiedenis te onderzoeken en 
met zo veel mogelijk Overasseltenaren te delen. 
Dat gebeurt via boeken, folders, wandelingen, 
lezingen maar ook met behulp van lessen op 
scholen. In die geest zal ook deze bijzondere 
prent met de dorpsgenoten worden gedeeld, 
zoals bijvoorbeeld nu op de voorplaat. Voorlopig 
blijft de tekening in beheer bij de werkgroep. 
En mogen ‘wij in Overasselt’ het echtpaar van 
Zanten uit Bloemendaal erg dankbaar zijn dat zij 
deze mooie toevoeging aan óns erfgoed ‘thuis’ 
hebben gebracht.

FOTO RIA VAN DEN BRANDT. OP DE FOTO VLNR: HARRIE JOOSTEN (WHO), PETER CORNELISSEN (ANTIQUAIR), ANNETTE 
MENGDE (WHO), HET ECHTPAAR VAN ZANTEN (DE SCHENKERS UIT BLOEMENDAAL) EN WIM COUSIJN (WHO)
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Op een zonnige mei middag ontwaar ik vanaf 
de dijk bij de Veerpont iets ongewoons, iets van 
een woonwagen met paarden. Nieuwsgierig 
geworden er naar toe, en jawel, een echte 
woonwagen, al is-ie wat klein, met twee grote 
paarden erbij. Een vriendelijke man komt mij 
tegemoet, hij blijkt op reis, vanuit België op 
weg naar onze provincie Zeeland. Een reis met 
een kleine woonwagen, voortgetrokken door 2 
flinke Belgische knollen. Hij laat mij het interieur 
zien, waar gekookt, gedoucht en geslapen kan 
worden. De ‘Mondriaan-voorkant’ is door hem 

zelf geschilderd en hij houdt een dagboek bij 
met schetsen van onderweg. Zo dadelijk gaat 
hij eten in Overasselt en van de boer mag 
hij dan zijn paarden laten grazen in de wei 
(Overasseltse gastvrijheid). Eerder had hij een 
gebroken juk van één van zijn paarden die hij bij 
een aspergeboer repareren mocht om daarna 
als tegenprestatie twee uur met de asperges te 
moeten helpen (zo zijn we dan ook wel weer). 
Grappig, zo’n reiziger uit ’n vroegere tijd die niet 
meer lijkt te bestaan, maar die je hier bij de Maas 
zomaar tegen komt.

EEN ‘PIPO-WAGEN’ BIJ DEN TEMPEL
DOOR WIM KLAVER

4-DORPENTOCHT 2023
DOOR DE REDACTIE

Woensdag 5 juli, bij de start van de 4Dorpentocht bij ‘Ons Huis’ in Nederasselt, werden de 
deelnemers verrast door een groepje zeer jeugdige cheerleaders die al zingend een dansje deden 
en vervolgens de groep wandelaars begeleidden naar de dijk. Daar stond, juist bij de afslag naar 
de uiterwaarden, een band te spelen. Een vrolijk begin van de mars van ca. 13 kilometer. De zon 
scheen en burgemeester Joerie Minses voerde het peloton aan. Na de eerste pauze bij café ‘De 
Zon’ haakten nog een flink aantal deelnemers uit Overasselt aan. Uiteindelijk liep een gezelschap 
van ca. 75 personen, via ‘De Zomp’, over de dijk naar Heumen. Een verdubbeling ten opzichte van 
het deelnemersveld van vorig jaar. Ook bij ‘Kanaalzicht’ voegden zich nog enkele Heumenaren bij 
de groep. Tijdens de wandeling ontmoeten de inwoners van onze vier dorpen elkaar. Dat levert vaak 
leuke gesprekken op. Een traditie om te koesteren.

LIVE MUZIEK OP DE DIJK IN NEDERASSELT HET PELOTON OP WEG NAAR HEUMEN
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KOMT DAT SCHOT!
DOOR FONS GERRITS

Het jonge gilde van Overasselt hield het koningschieten op de kermiszondag op het terrein bij café 
de Zon waar zich tegenwoordig alle kermisactiviteiten concentreren na het jammerlijk wegblijven van 
de attracties voor het kindervertier op het kermisterrein. Het was een hete dag en de route voor het 
defilé werd wijselijk flink ingekort waarna de formele kleding werd ingeruild voor het zomertenue van 
de Gildebroeders en zusters. 

Het eerste schot werd traditioneel door de burgemeester afgevuurd, en wat een schot! Burgemeester 
Joerie Minses grapte dat hij vooraf al wat had kunnen oefenen, maar dat de kop er met het eerste 
schot al afgeknald zou worden had niemand verwacht. De rest van de vogel, die hoog op een paal 
vastgemaakt is, was taaier. Onder professionele leiding van de broeders uit Heumen en het wakende 
oog van het gilde uit Nederasselt werden letterlijk honderden kogels op het houten beest afgevuurd. 
Het duurde tot laat in de middag voordat het winnende schot gelost werd door de nieuwe koning van 
Overasselt, John Jacobs. Deze bezige bij en commandant wist uiteindelijk de vogel naar beneden te 
schieten en mag zich een jaar lang schutterskoning van Overasselt noemen.

Een week later was het weer raak op dezelfde plaats want toen werd er het gemeenteschieten 
georganiseerd. Luca Theunissen uit Nederasselt werd de eerste gemeentekoningin van Heumen en 
schreef daarmee als eerste vrouw geschiedenis. Naast het gilde uit Overasselt namen ook de gildes 
uit Heumen en Nederasselt en de schietvereniging uit Malden deel. Het is opmerkelijk hoeveel jonge 
mensen zich aansluiten bij de gildes in de gemeenten, de gezelligheid en het broederschap trekt 
blijkbaar jong en oud aan.
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GEDREVEN WIJKAGENTEN ACTIEF VOOR OVERASSELT
DOOR PAUL MENGDE

Op een erg warme juniochtend heb ik een 
afspraak met de wijkagenten, die ook in 
Overasselt actief zijn: Sylvia van de Logt en 
Willie Janssen Bouwmeester. Ze werken allebei 
al jaren bij de politie en specifiek in onder 
andere Overasselt. Ze kennen ons dorp als 
hun broekzak. Gelukkig heb ik koek gekocht en 
koffiegezet, want daar blijken ze graag van te 
proeven. 

We beginnen met een algemeen beeld van 
hun taken en wat ze daarin vooral belangrijk 
vinden. In ons plezierig gesprek hebben 
we het over de verschillen tussen politie in 
sommige buitenlanden en hier. Communiceren 
en verbinden zijn nog steeds belangrijke 
uitgangspunten. Niet direct agressief optreden 
maar het gesprek aangaan. Wijkagenten zijn 
de oren en ogen voor onze veiligheid. Ze 
pikken de signalen op en proberen er zelf iets 
mee te doen of informeren anderen. En een 
onderdeel van hun werk is om snel en adequaat 
te reageren op bijvoorbeeld meldingen. Dat 
heet in het werkjargon ‘noodhulp’. Het is in de 
dienst belangrijk dat hulp of ondersteuning snel 
wordt geleverd. Tijdens de wijkdiensten kan er 
meer tijd worden genomen om gezamenlijke 
structurele oplossingen te zoeken.
Beide agenten zijn brigadier. Niet te verwarren 

met verkeersbrigadier (kent u die nog?). Al jaren 
politieagent en gepokt en gemazeld. Ze weten 
van wanten en laten zich niet bepaald in de 
hoek zetten. Sylvia staat haar ‘mannetje’ terwijl 
Willie jaren bij de ME is geweest. Willie is een 
echte Heumenaar. Zijn achternaam is daar in het 
dorp een begrip. Ze vinden allebei wel, dat de 
mentaliteit van de mensen aan het veranderen 
is. Dat komt ook door de groeiende diversiteit 
van onze samenleving. Dit geldt zeker ook voor 
Overasselt! Mensen willen nogal eens assertief 
reageren om het maar eens netjes te zeggen. Er 
zijn minder woninginbraken dan een paar jaar 
geleden. Daar staat tegenover dat fietsendiefstal 
vaker voor komt. Ook uit de schuur en ook als 
ie op slot staat! Vooral e-bikes zijn in trek bij de 
dieven.

Zij zouden allebei geen ander beroep willen. 
De onderlinge collegialiteit wordt het meest 
gewaardeerd. Het werken met een team is fijn. 
Maar ook de dankbaarheid van mensen als ze 
iets hebben kunnen oplossen of ergens mee 
helpen. Langzamerhand wordt het echt wel 
warm en de koeken zijn bijna op. Dus gauw een 
fotootje maken en hup ze gaan de weg weer op. 
Op zoek naar een nieuwe klus.

tel: 0900-8844 Geen spoed, wel politie
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Tijdens de bouw aan de Kruisbergsestraat is er lang geleden iets mis gegaan met de stoep aan 
de overkant, precies voor Villa Valeria. Al lang ergerden zich velen aan de kapotte stoep en op 
25 mei besloot de redactie, op verzoek van een van de bewoners, dit probleem te melden bij 
verbeterdebuurt.nl.

VERBETER JE BUURT!!
DOOR JAC VAN LIN EN NICK EGTBERTS

Misschien naïef, maar we waren blij en trots, op onszelf omdat het gelukt was met de app van 
verbeterdebuurt.nl en op onze gemeente omdat ze zo snel dit probleem hadden opgelost. In ieder 
geval is het duidelijk dat we met zijn allen de buurt kunnen verbeteren, een beetje door de gemeente 
en een beetje door onszelf.

Wat we zelf kunnen doen is ook duidelijk op de foto’s: deze stoep is 4 tegels breed, samen 1.20 
meter, da’s krap. Op deze foto’s is te zien dat de heg, die net gesnoeid is, toch wel wat breed is. 
Scheelt gauw 20 centimeter. En over 3 weken 30 centimeter! Daarbij: bijna altijd staan er hier auto’s 
met een wiel op de stoep. Scheelt ook 20 centimeter. Wij willen er nogmaals op wijzen, nu samen 
met de gemeente: snoei uw heg nog ietsje terug en parkeer uw auto op de rijweg, dan werkt dat ook 
nog als verkeersremmer! Jac van Lin en Nick Egtberts in samenwerking met verbeterdebuurt.nl

FOTO GENOMEN OP 25 MEI DEZE FOTO IS GENOMEN OP 31 MEI

Ons lijf is een machine die voedsel en zuurstof omzet in onder meer beweging. Daarbij komt 
veel warmte vrij. We houden onze lichaamstemperatuur op 37 graden, omdat dit voor onze 
lichaamsprocessen de meest efficiënte temperatuur is. Om oververhitting te voorkomen moeten 
we warmte afgeven aan de lucht. Dat gebeurt het meest efficiënt als de omgevingstemperatuur 
een graad of 20 is. Is het warmer, dan moet het lichaam zweten om koel genoeg te blijven. En 
is het kouder, dan koelen we zonder kleding te snel af. Vanaf een graad of 30 is de afgifte van 
lichaamswarmte zo moeilijk, dat we het onaangenaam warm beginnen te vinden.

VRAAG & ANTWOORD
DOOR LÈNE CREEMERS

Waarom vinden we 30 graden Celsius al warm, terwijl wij 37 graden zijn?
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Wanneer het gaat over de geschiedenis van 
Overasselt en omgeving is er een lange tijd 
geweest waarin slechts twee boekjes centraal 
stonden. De uitgave van het boekje over 100 
jaar Antoniuskerk, maar vooral het boekje 
over de geschiedenis van de Maasdorpen 
Overasselt, Nederasselt, Balgoy en Keent. 
Daarnaast zijn er natuurlijk diverse juweeltjes 
van lokale geschiedschrijving verschenen 
waarin Overasselt weliswaar figureert maar 
waarin bepaalde thema’s centraal staan. Zo is 
er een mooi boekje over carnavalsvereniging 
Krek zo mot ut (Cobie Gerritsen en Stefan 
Theunissen), een boekje over molen Zeldenrust, 
de streekroman ‘Als de rogge rijpt’ (Hend de 

Kleijn), de verhalen over de Overasseltse 
Vennen: ‘Drijfzand’ (Machteld Meij), het mooie 
relaas over de landingen in ’44: ‘Ge wist nie wa 
ge zaagt’, de verhalenbundel ‘Nou of nooit’ (Koos 
van Casteren) en wellicht nog veel meer. Echte 
geschiedschrijving op basis van onderzoek is 
de laatste tijd maar weinig beoefend. Vooral 
als je kijkt naar het gebied ten westen van ons: 
het Tweestromenland, tussen Maas en Waal. 
Daarover is veel meer geschreven. Wellicht 
komt dat omdat ‘ons’ gebied nu officieel deel 
uitmaakt van het Rijk van Nijmegen en dus ook 
de Overasseltse archiefstukken in het Regionaal 
Archief in Nijmegen te vinden zijn.

GESCHIEDSCHRIJVING OVERASSELT
DOOR WIM COUSIJN

Grote inhaalslag gaande

Het tij keert
Met de komst van het Erfgoedplatform Heumen, maar vooral dankzij de oprichting van de Werkgroep 
Heerlijkheden Overasselt (‘WHO’, de historische club van ons dorp), lijkt die achterstand langzaam 
te worden ingelopen. Het Erfgoedplatform geeft de Erfgoedreeks uit. Inmiddels is dat een stevig 
pakket van maar liefst 8 ‘cahiers’ en daarin staat heel veel over Overasselt. 

Ik zet ze voor u even op een rijtje:
 1. Het veer van Grave naar Nederasselt
 2. Het verdwenen kasteel Heumen en zijn bewoners
 3. De canon van de gemeente Heumen
 4. De Heumense molens
 5. Kroonwerk Coehoorn
 6. Kloostergoederen in Overasselt
 7. Reconstructie van een linie
 8. Geschiedenis van protestants bezit en bestuur in Overasselt.
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Maar er staan óók nog een aantal cahiers op 
stapel. Die zullen de komende tijd ook worden 
uitgegeven. Zo komt er een deeltje over leven en 
werk van Hend de Kleijn en wordt gewerkt aan 
een cahier over de Overasseltse Vennen. Ook 
zal er een studie verschijnen over Heggen en 
Wallen in ons gebied en wordt gedacht aan het 
beschrijven van de geschiedenis van de gilden. 
Er is een boekje over ‘Den Tempel’ in de maak, 
een echt Overasselts icoon. En dan staan er nog 
vier deeltjes van een ‘Groot Boerderijenboek’ 
op stapel. Tenslotte wordt de historie van 
de melkfabriek aan de Schonenburgseweg 
beschreven: ‘De Eendracht’. Daarmee kun je 
stellen dat die achterstand in geschiedschrijving 
inmiddels zélf tot het verleden behoort.

Al deze cahiers zullen in de loop van de 
komende twee jaar het licht gaan zien. Voor 
veel mensen zullen dit leuke cadeaus zijn om 
te geven, maar vooral om te krijgen. Kennis 
over waar je woont verrijkt je beleving van 
die plek en laat je zorgvuldig omgaan met je 
je eigen omgeving. Én geeft stof tot gesprek, 
overpeinzing en verbinding. Wie belangstelling 
heeft voor bestaande en nog te verschijnen 
boekwerkjes over onze eigen geschiedenis 
kan onder het kopje ‘publicaties’ terecht op de 
website van het Erfgoedplatform Heumen: 
www.erfgoedheumen.nl. In onze Dorpskrant 
zullen we af en toe aankondigen welk boekje 
wanneer verschijnt.

DE TOT NU TOE UITGEGEVEN CAHIERS OVER DE GESCHIEDENIS VAN ONZE STREEK
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Hendrik en Truus
Hendrik Vink en Truus Dinnissen groeiden op 
buiten het dorp. Truus kwam van de Hessenberg 
en Hendrik, door sommigen ook wel Hent 
genoemd, groeide op aan de Valenberg. Toen 
zij in 1947 trouwden, konden zij een boerderijtje 
betrekken aan de Oude Kleefsebaan. Nu 
zou je zeggen dat ze dicht tegen de kern 
van Overasselt kwamen te wonen, maar in 
die tijd was het gebied tussen de Hoogstraat 
en de Oude Kleefsebaan nog vrijwel geheel 
onbebouwd en dus agrarisch buitengebied. Op 
hun boerderij hielden ze koeien, varkens en 
kippen en ze hadden voldoende grond om graan 
en andere gewassen te verbouwen. 
Hendrik was heel actief in het verenigingsleven. 
Hij zong in het kerkkoor, het kamerkoor en bij 
de ‘Wientüten’ hij speelde in de harmonie en 
bekleedde diverse bestuursfuncties. Truus zat ’s 
avonds dikwijls alleen thuis. Maar dat veranderde 
toen achtereenvolgens Jan, Nelly, Theo, Leny en 
Rieky werden geboren, een huis vol leven.

Hent was ambitieus en om met het boerenbedrijf 
vooruit te kunnen moest er op enig moment 
worden geïnvesteerd. De aanschaf betrof een 
paard of een tractor. Hij koos voor de laatste, 
nog onbewust dat hij daarmee de start maakte 
van zijn loonbedrijf. Hij werd direct door andere 
boeren gevraagd om de tractor in te zetten bij 
het maaien en het omschudden van het gras. 

Als er veel werk was hielp zijn broer Jo hem 
daarbij. Een van de velden die destijds door hen 
gemaaid moest worden lag daar waar nu de 
basisschool ‘De Zilverberg’ staat. In 1968 werd 
het bedrijf officieel bij de Kamer van Koophandel 
ingeschreven als ‘Loonbedrijf’.

Jan en Mia
Inmiddels was zoon Jan, na de ambachtsschool, 
in het bedrijf van zijn ouders aan de slag gegaan. 
Omdat hij de bedrijfsopvolger was en thuis niet 
gemist kon worden, hoefde hij niet in militaire 
dienst, terwijl zijn broer Theo wel de dienstplicht 
moest vervullen. Destijds werd bij de graanoogst 
nog gewerkt met een zogenaamde ‘zelfbinder’ 
waarmee de schoven werden gebonden. Maar in 
1970 werd door Vink een gloednieuwe ‘Combine’ 
aangeschaft, een machine waarmee je kon 
maaien en dorsen. Daar waren ze maar wat 
trots op. De ‘Combine’ sloeg het gedorste graan 
direct op in een tank, wat veel werk bespaarde. 
Geleidelijk kwamen er meer machines op het 
terrein en verdween het vee. Daardoor kwam 
de stal vrij en toen Jan in 1973 met Mia trouwde 
werd deze voor hen verbouwd tot woonhuis.
Jan trad niet in de muzikale voetsporen van pa. 
Hij meldde zich aan bij de vrijwillige brandweer 
en was 29,5 jaar als brandweerman actief. Jan 
en Mia kregen drie kinderen: Harm, Dieke en 
Sander.

DRIE GENERATIES VINK 
DOOR MIEKE DE GRAAFF

van keuterboer tot aannemingsbedrijf

TROTSE HENDRIK EN TRUUS OP DE COMBINE



13

Begin jaren ’70 kochten ze voor het bedrijf een 
‘getrokken kraan’, een kleine graafmachine 
achter de tractor. Deze kwam goed van pas toen 
in 1975 in Overasselt riolering werd aangelegd 
en Jan de opdracht kreeg hieraan mee te 
werken. Enkele jaren later werd deze vervangen 
door een mobiele graafmachine. Daarmee kreeg 
het grondverzetbedrijf pas echt vorm.

Naast het graafwerk werd met vrachtwagens 
drijfmest vervoerd van de niet grondgebonden 
varkenshouders, naar boeren die hiermee hun 
grond konden bemesten. Deze bezigheid bleek 
uiteindelijk niet erg efficiënt en werd na korte tijd 
weer beëindigd. Daarmee gebeurden trouwens 
ook wel eens ongelukken. Zoals die keer dat een 
chauffeur met rood aangelopen gezicht kwam 
vertellen dat hij bij de veerstoep was vergeten de 
wagen op de handrem te zetten. Die was dus op 
de bodem van de Maas beland.
In de jaren ’70 werd Jan benaderd door Jan van 
Langen. Deze sloeg pulsen om grondwater op 
te pompen voor beregeningsinstallaties, maar 
hij deed dit nog met de hand, wat veel tijd en 
inspanning vergde. In samenwerking met Jan 
Vink werd dit met de ‘waterwagen’ gedaan, wat 
veel efficiënter was. Voortaan werden de filters 
er met water in gespoten en zo wordt het nu nog 
steeds gedaan.

Toen Toon Berlie in 1982 stopte met zijn 
taxibedrijf nam hij contact op met de familie 
Vink met de vraag of zij in een overname 
geïnteresseerd waren. Jan en Mia besloten 
toen om samen de taxionderneming over te 
nemen, los van het loonbedrijf. Later heeft 
ook dochter Dieke hier nog in meegewerkt. 
Maar na 22 jaar was de koek op en in 2004 
zijn zij met het taxivervoer gestopt. Mia had 
bovendien voldoende werk aan de administratie 
en de boekhouding die zij in 1986 van haar 
schoonvader had overgenomen. Er was altijd 
ruimte genoeg bij Vink en ook de Buurtbus 
heeft er jarenlang onderdak gevonden. Deze 
werd iedere morgen door een van de vrijwillige 
chauffeurs opgehaald en door een andere ’s 
middags weer teruggebracht.

In 2000 overleed Truus Vink en Hendrik 
verhuisde naar ‘De Mijlpaal’ waar juist een 
appartement vrij was gekomen. Zo kon oudste 
zoon Harm met zijn partner de woning van opa 
en oma overnemen en bleef hij dus wonen op 
het terrein van het bedrijf. Hij bleek echter niet 
de gedroomde bedrijfsopvolger, want dat werd 
Sander. Na korte tijd bij zijn vader te hebben 
gewerkt , koos Harm voor de beroepsbrandweer 
en jongste zoon Sander stortte zich met hart en 
ziel in het familiebedrijf. Waren het kantoor en de 
kantine oorspronkelijk bij Jan en Mia in hun huis 
gevestigd, in 2002 werd hiervoor een stuk van 
de loods verbouwd tot kantoor en werd er een 
kantine aangebouwd. Hierdoor kwam er in huis 
veel meer ruimte.

Sander en Melanie
Nadat Sander van school kwam werkte hij eerst 
een paar jaar bij andere bedrijven, voordat 
hij bij zijn vader in loondienst kwam. Die 
samenwerking verliep heel goed en in 2010 nam 
Sander de leiding over. Geleidelijk werden de 
agrarische machines en activiteiten afgebouwd 
en richtte het bedrijf zich meer op het aannemen JAN VINK OP DE ‘GETROKKEN KRAAN’

HET BEDRIJF VAN SANDER
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MENS ERGER JE ROT 
IN 100 WOORDEN

Gooi het er uit! Stuur uw ergernis (over iets in Overasselt) naar redactie@overasselt.info. 

Die ene duif… - door Flip Stoltenborgh
Duiven, ik heb er niets op tegen. Het zijn mooie beestjes en hoe leuk is het als ze bezig zijn met het 
voorspel… Roekoe, roekoe en vaak een derde of vierde keer, afgesloten met een halve Roe. 

Maar die ene duif… Hij, zij of hen, die herriemaker, die gefrustreerde idioot, die terrorist krijgt het 
voor elkaar gemiddeld zeker 12 keer luidkeels en zonder opgaaf van redenen een bak herrie uit te 
koeren! Na een korte pauze van wel 10 seconden komt het volgende salvo en zo gaat dat wel een 
kwartier achter elkaar, met uitschieters van 24 loeiharde koeren in één salvo. Deze kip zonder kop 
moest verboden worden. Het achterlijke beest verpest het voor de hele duivenpopulatie, want je ziet 
iedere duif nu voor dat stuk kabaal aan. Al jaren droom ik ervan een buks aan te schaffen en met 
een gericht schot een einde te maken aan de terreur, maar ja, dat mag dan weer niet. Blijft over? 
Emigreren…

Bureaucratie bij de politie – door Wim Cousijn
Ik erger me groen en geel! Probeer écht al maandenlang, netjes via de koninklijke weg onze 
wijkagent te bereiken. Maar gewoon je eigen wijkagent bellen of mailen: ONMOGELIJK. Je 
wordt overgeleverd aan een stel bureaucraten met een LANDELIJK nummer of een LANDELIJK 
registratieformulier met de belofte dat men er op terug zal komen, maar eerst even zal uitzoeken óf 
en hoe het dan wel bij onze wijkagent terecht moet komen. Ik krijg niet eens de naam van de man 
of vrouw te horen. Stelletje bureaucraten! En dat heeft dan de mond vol van samenwerking tussen 
burgers en politie. “U begrijpt toch wel dat als wij het 06-nummer of het emailadres van uw wijkagent 
voor iedereen rechtstreeks toegankelijk maken, deze mensen hun werk niet meer kunnen doen?” 
NEE, DAT BEGRIJP IK NIET. Ik vertrouw erop dat als ik eenmaal onze wijkagent aan de lijn heb ik er 
samen met hem/haar wel uitkom. Maar het is godgeklaagd dat je zo iemand niet gewoon kunt bellen 
of mailen.

Een nieuwe rubriek - Open voor u allen!

van graafwerk en projecten.
Jan en Mia waren toen al verhuisd naar de 
Zesakkerlaan en Sander had met zijn Melanie 
het ouderlijk huis overgenomen. Een mooie 
plek om een gezin te stichten. Zij kregen drie 
prachtige dochters: Lisa, Demi en Emma.

Sander begon het aannemingsbedrijf, met twee 
kranen en een minigraver, tijdens de crisisjaren. 
Bepaald geen vetpot voor een startende 
ondernemer. Bij een bedrijf voor schroefpalen 
werd hij ingehuurd voor drie dagen, maar hij is 
daar niet meer weggegaan. Hij voert al 15 jaar 
opdrachten voor hen uit. Daarnaast doet hij het 
graafwerk voor aannemers in de bouw en heeft 
hij onder de bouwbedrijven veel vaste klanten.
Ook het beregeningsbedrijf dat Jan had 
opgebouwd, is door Sander overgenomen en 
gemoderniseerd. Melanie speelt daarin een 

belangrijke rol. Zij maakt de afspraken en de 
planning en roostert het personeel in. Bij het 
slaan van een puls doen zich ook wel eens 
hilarische taferelen voor. Als het spuiten met 
water niet het gewenste effect heeft, wordt er 
ook wel met lucht gespoten. De druk wordt dan 
zo hoog dat soms de stenen vanuit de diepte 
omhoog springen. Uiteraard horen de werkers 
dan beschermd te zijn met een helm, maar is die 
per ongeluk niet aanwezig dan zetten ze gewoon 
een emmer op hun hoofd.

Het loonbedrijf dat zijn opa ooit begon is 
geleidelijk aan veranderd en uitgegroeid tot 
een onderneming waarin Sander, met 10 à 15 
medewerkers, dagelijks bezig is. Hoewel het 
heel hard werken is, houdt Sander van zijn 
bedrijf. Hij nam het over van zijn vader, maar 
heeft er zelf iets moois van gemaakt.
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Op zaterdag in Overasselt
Inloop schervendag in Overasselt op zaterdag 9 september 2023 van 10.00-16.00 uur.
Locatie: buiten Restaurant St. Walrick, St. Walrickweg 5, 6611 KG Overasselt.

Op zondag in Alverna
Inloop schervendag in Alverna op zondag 10 september 2023 van 10.00-16.00 uur.
Locatie: in weiland op hoek Heumenseweg – Heiveldweg, Alverna. Tegenover Heiveldweg 1.

Heeft u oude dingen gevonden in de grond, langs een weg, op een akker of tijdens 
bouwwerkzaamheden bij u thuis of ergens anders? Wilt u graag weten wat het precies is of 
uw vondst met ons delen? Dan kunt u uw vondst op een van deze twee dagen laten zien aan 
archeologische specialisten. Wij vertellen u er graag meer over.

U kunt uw vondst vanzelfsprekend zelf houden. Indien het een voor ons onbekende en interessante 
vondst is willen wij graag wat foto’s maken en details van de vondst vastleggen.

SCHERVENDAG VENNENGEBIED OVERASSELT ALVERNA 
DOOR JORGEN DINNISSEN

Alle vondsten zijn welkom. Scherven of complete vondsten. In verband met een gepland boek 
(onder voorbehoud: voorjaar 2024) over de geschiedenis van de Overasseltse, Hatertse en 
Wijchense vennen zijn wij bijzonder geinteresseerd in onbekende of niet gemelde vondsten in het 
vennengebied. Mogelijk is uw vondst net het puzzelstukje dat de geschiedenis van een weiland, 
boerderij of gebied in een ander daglicht zet. Kom! Laat zien! Deel!

De inloop schervendag is gratis. Voor vragen kunt u contact opnemen met Jörgen Dinnissen, email: 
dinnissen.jorgen@gmail.com.
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Gratis luiers en incontinentiemateriaal 
scheiden in de gemeente!
Scheid jij al gratis luiers en/of 
incontinentiemateriaal? Dit is heel 
makkelijk en gratis. 

Hoe beter jij jouw afval scheidt, hoe minder 
restafval je overhoudt. Van vieze luiers en 
incontinentiemateriaal maken we nieuwe 
producten. Bijvoorbeeld autobumpers en plastic 
straatmeubels. Ook winnen we energie. 
Zo worden vieze luiers, frisse winst! 

Meer weten? www.dar.nl/luiers

VIEZE

FRISSE
LUIERS
WINST

www.dar.nl

pouwerhuis
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Meer informatie? Maak een afspraak met Lisette Pouwer
06 - 10 21 29 59 • lisette@pouwerhuis.nl • pouwerhuis.nl
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PADEL IN OVERASSELT
DOOR PAUL MENGDE, VOORZITTER LTVO

De tennisclub in Overasselt is volgend jaar al 50 
jaar een begrip. In de gloriedagen hadden we 
meer dan 300 leden. In de loop der jaren liep dat 
aantal terug. Door corona werd dat nog versterkt. 
Enkele vrijwilligers hebben met het bestuur 
nagedacht hoe we dit proces kunnen stoppen. 
Want ook de leeftijdssamenstelling baart ons 
zorgen: de gemiddelde leeftijd ligt ver boven wat 
wenselijk is.

We hebben bedacht, dat de club veel levendiger 
zou worden als we veel meer activiteiten 
organiseren. Een van de meest ingrijpende 
ideeën zou de aanleg en het gebruik van enkele 
padelbanen zijn. Wat is Padel? Een sport die 
kan worden gezien als mix tussen tennis en 
squash. In Mexico is men daarmee begonnen, 
maar in landen als Spanje en Frankrijk is het 
‘booming’. Ook in Nederland neemt de sport een 
vlucht. Hier en daar is er sprake van wachtlijsten. 
Nadat we een enquête onder de sporters 
en andere inwoners van Overasselt hebben 
gehouden, waaruit blijkt dat er ook hier een grote 

belangstelling voor bestaat, hebben we besloten 
om ook in Overasselt een tweetal banen aan te 
leggen. Zover mogelijk van de bebouwing, zodat 
de overlast beperkt blijft. 

De uitvoering van de padelbanen gebeurt 
door een gespecialiseerde firma. Uiteindelijk 
gaat het om een grote investering voor zo’n 
kleine vereniging. Gelukkig hebben we van 
de gemeente en de Stichting Waarborgfonds 
voor de Sport een garantie gekregen voor 
de geldlening die we aangaan. Volgens onze 
berekeningen kunnen we de padelbanen met de 
huidige berekeningen en verwachtingen goed 
betalen.

Nu de sporters nog. We gaan in het voorjaar van 
het jubileumjaar een mooie opening organiseren, 
zodat het niemand kan ontgaan, dat in ons 
mooie dorp ook gepadeld kan worden! Komt u 
ook eens kijken en misschien wel meedoen? 
En natuurlijk blijven we op de overige vier 
tennisbanen heerlijk sportief tennissen. Tot ziens.

OVERASSELT, LTV OVERASSELT
aanleg van 2 padelbanen

Padelfactory Gold
D a t u m   :

2 7  m a a r t  2 0 2 3

O p d r a c h t g e v e r  :

P a d e l F a c t o r y  N e d e r l a n d
D e  S p a d e  1 0 
6 8 4 6  J L  A r n h e m
Te l :  0 0 3 1  6  2 9 8 0 3 2 2 6

V i s u a l i s a t i e  :

J e r o e n  v a n  d e n  B e r g
H e r a u t e n w e g  2 3
3 9 0 2  J G  V e e n e n d a a l
Te l :  0 0 3 1  6  1 9  5 0 0 0  6 3
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JAC MARIS EN DE TWEEDE WERELDOORLOG
DOOR LEO EWALS, CONSERVATOR ATELIERMUSEUM JAC MARIS 

Overasselt, 17 september 1944. Zwermen 
parachutisten komen uit de hemel omlaag, 
para’s van de Amerikaanse 82e airborne divisie 
luchtlandingstroepen, gedropt uit een vloot 
vliegtuigen. Jac Maris, hoofd van het verzet 
in Heumen, had opdracht gekregen paraat te 
zijn. Vijf minuten na de dropping is hij al bij 
de commandant van de para’s, spreekt het 
wachtwoord ‘telefoon’ en begeleidt vervolgens 
de Amerikanen naar de sluisbrug van Heumen. 
Tot zo’n vijftig meter voor de brug gaat hij met 
hen mee. Twintig minuten later is de sluisbrug 
genomen. Maris gaat dan naar huis waar een 
tweede groep para’s uit Overasselt aankomt, die 
bij hem het hoofdkwartier (H. Q.) opslaat. De tuin 
wordt tot strong point gemaakt. Er breekt weer 
een drukke tijd aan voor de kunstenaar.

De opstelling van Maris voor, tijdens en na 
de Tweede Wereldoorlog is al vaak voorwerp 
van discussie geweest. Omdat hij tot zijn 17e 
in Duitsland had gewoond en Duits sprak en 
omdat tijdens de bezetting de jeep van de 
Ortskommandant af en toe voor de deur van 
zijn huis stond, werd hij door menige dorpeling 
verdacht van collaboratie. In feite echter sprak 

hij zich al voor de oorlog uit tegen het nazi-
regime, was hij tijdens de oorlog hoofd van het 
plaatselijk verzet en werd hij na de oorlog erelid 
van de Nederlandse Bond van oud-strijders en 
dragers van ‘Het Mobilisatiekruis’ afd. Nijmegen, 
ereburger van Heumen en later ridder in de orde 
van Oranje Nassau.

De mooiste erkenning werd ongetwijfeld 
gevormd door de vele opdrachten die hij na 
de oorlog kreeg om oorlogsmonumenten te 
ontwerpen. Het initiatief voor de oprichting 
daarvan kwam vaak van oud verzetsmensen en 
die kenden hem wel. Zijn meest indrukwekkende 
oorlogsmonumenten staan in Nijmegen op Plein 
1944, in het stadhuis, op de Waalbrug en bij het 
Canisius College; in Oosterbeek het Airborne-
monument, in Gennep bij de brug over de Niers, 
in Bemmel bij het gemeentehuis en in Heumen 
bij de sluis.

Verder vindt men reliëfs en herdenkings-
plaquettes van zijn hand in Bergharen, Tiel, 
Druten en Beneden-Leeuwen. En in de raamstijl 
van zijn pittoreske woning bijtelde hij als 
herinnering aan het gebeuren een parachutist.

FOTO LINKS: ONTHULLING VAN HET MONUMENT BIJ DE SLUIS VAN HEUMEN 31 MEI 1947

FOTO RECHTS: KLEIN ONTWERP VOOR HET OORLOGSMONUMENT VAN HEUMEN, INGEMETSELD IN DE MUUR VAN DE STAL, 
BEELDENTUIN ATELIERMUSEUM JAC MARIS, HEUMEN
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Omdat er nog steeds veel belangstelling 
is voor deze complexe en pijnlijke periode 
uit de Nederlandse geschiedenis, is in het 
Marismuseum in Heumen onlangs een speciale 
ruimte ingericht als ‘oorlogskabinet’. Met een 
serie foto’ s en enkele ontwerpen wordt in beeld 
gebracht wat het begin van de oorlog voor Maris 
betekende, met wie hij omging tijdens de oorlog 
en welke rol hij speelde bij de bevrijding. Met 
ruim fotomateriaal wordt een overzicht gegeven 

van de oorlogsmonumenten die hij heeft 
gemaakt. En voor wie er meer over wil weten 
heeft het museum een boekje in de verkoop 
waar alles nog eens zorgvuldig wordt verteld. 
De meest prestigieuze herinnering voor Maris 
is overigens de brief die generaal Gavin hem 
op 17 september 1945, precies een jaar na de 
luchtlandingen stuurde met de woorden:
“In appreciation of extremely meritorious 
and heroic services performed by W.J.Maris 
Nijmegen, Holland, with the United States 82d 
airborne division in its liberation of the Province 
of Gelderland in Holland during the period 17 
september to 13 october 1944.
James M. Gavin major general, U. S. army, 
Commanding.”

Als illustraties geven we hier reproducties van 
het oorlogsmonument dat Maris maakte voor de 
gemeente Heumen en dat op 31 januari 1947 
bij de sluis is onthuld. Het stelt een moeder 
voor die haar zoon betreurt en roept daarmee 
het leed van de nabestaanden op. Het beeld 
doet ook denken aan de Piëta, aan Maria die 
haar gestorven zoon in de armen neemt. Met 
die stille verwijzing naar het lijdensdrama van 
Jezus wordt de troost aangereikt die men in het 
christelijk geloof kan vinden.

Literatuur: Leo Ewals, Jac Maris en de Tweede 
Wereldoorlog, 2e druk, Heumen, 2016. 
Geert Dibbets, Achter het front. Heumen en 
Malden, september 1944-zomer 1945, Malden, 
2023. 

PARACHUTIST VOORGEVEL RAAMSTIJL, 
MARISHUIS, HEUMEN

Op 16 september wordt in het Filmcafé 
Overasselt de film ‘Madres Paralelas’ gedraaid. 
De film is geregisseerd door Pedro Almodóvar 
met in één van de hoofdrollen Penelope Cruz. 
Janis en Ana ontmoeten elkaar in het ziekenhuis 
waar beiden op het punt staan te bevallen. 
De vrouwen zijn allebei single en onbedoeld 
zwanger geraakt. Terwijl Janis klaar lijkt voor 
het moederschap is de jongere Ana, nog in haar 
tienerjaren, doodsbang voor de toekomst. De 
uren voor de bevalling brengen ze samen door 
waardoor in korte tijd een hechte band tussen 
de twee ontstaat. Dat heeft een impact op hun 
verdere levens.

Voor 19 oktober staat de film ‘En corps, Encore’ 
op het programma, geregisseerd door Cédric 
Klapisch. De 26-jarige klassiek balletdanseres 
Élise heeft een grote toekomst voor zich totdat 
ze tijdens een optreden geblesseerd raakt. 
Noodgedwongen moet ze het dansen opgeven 
en probeert ze een andere richting in te slaan. 
Ze kan haar passie evenwel niet vergeten…

Beide films beginnen om 20.00 uur en de kaarten 
zijn te bestellen op de website van het Filmcafé: 
www.filmcaféoverasselt.nl. Na de film kunt u 
nog gezellig napraten onder het genot van een 
drankje in de Ontmoeting.
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HET BEGIN VAN PATRICK’S DROOM…
DOOR WIM COUSIJN

Als van kinds af aan is onze dorpsgenoot Patrick 
van Melis geïnteresseerd, nee, geobsedeerd 
door hetgeen in het Overasseltse Broek in 
september 1944 heeft plaatsgevonden: de 
landingen van honderden zweefvliegtuigen in 
het kader van operatie Market Garden! En laat 
hij nu juist op dát terrein zijn bedrijf hebben 
gevestigd! Nog wel op een prominente plek waar 
De Laan op de Kasteelsestraat uitkomt. Het is 
daarmee niet alleen de toegang tot het kersverse 
werklandschap van Overasselt; het is ook het 
startpunt om je te verwonderen over dat stukje 
unieke geschiedenis van ons dorp. Want juist 
vanaf dat punt had de Overasseltse bevolking 
toen een eerste-rij-plek om zich te vergapen aan 
wat er uit de hemel viel: ”Ge wis nie wa ge zagt!” 
moet het later aan de keukentafels geklonken 
hebben.

Verzamelgekte
Ja, het is bijna een ziekte: samen met Theo 
Groeneveld uit Nederasselt heeft Patrick 
in de loop van vele jaren een prachtige 
collectie opgebouwd met spullen die destijds 
als ‘bevrijdingsmanna’ uit de hemel gleden. 
Als Dorpskrant zullen wij daar in een van de 
komende nummers nog eens wat uitgebreider 
bij stilstaan. En 2024 is daar een mooi jaar voor 

omdat het dan al weer 80 jaar geleden is dat 
deze tot de verbeelding sprekende operatie heeft 
plaatsgevonden. Een bevrijdingsoperatie die 
weliswaar niet geheel geslaagd was (hij stokte 
immers bij Arnhem), maar die wel degelijk het 
begin van het einde aan de oorlog hier inluidde. 
Hoe dan ook: Overasselt was als een van de 
eerste dorpen in Nederland bevrijd!

De droom
De verzameling die Patrick en Theo hebben 
opgebouwd, staat nu ergens in het bedrijfspand 
van Patrick. Het liefst zouden beide heren die 
collectie meer toegankelijk willen maken voor 
een breed publiek opdat meer mensen aan de 
hand van hún vondsten echt kunnen doorvoelen 
hoe enorm indrukwekkend dit alles geweest is. 
Pogingen om samen te werken met Museum de 
Lage Hof zijn helaas op niets uitgelopen. Maar 
de verzamelaars zullen hun droom niet opgeven. 
Ze beginnen nu in ieder geval met het plaatsen 
van een stalen model van zo’n zweefvliegtuig. 
In de voortuin van het bedrijfspand aan de 
Kasteelsestraat. Het model heeft een spanwijdte 
van ongeveer 2 meter en is afgeleid van een 
WACO-glider. Dit soort zweefvliegtuigen werden 
getrokken door Dakota-vliegtuigen. Zowel in 
het trekkende als in het getrokken vliegtuig 
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zaten soldaten en pakketten met materialen en 
materieel die aan parachutes in diverse kleuren 
omlaag kwamen zweven. Aan de kleur van de 
parachute konden de soldaten zien wat er in die 
pakketten zat.

De uitvoering
Omdat Patrick vond dat corten-staal-kunstenaar 
Leo Gerritsen al heel mooie kunstwerken 
had gemaakt (o.a. het parachute-monument), 
hebben Theo en hij de opdracht voor het 
model bij Leo en zijn schoonzoon Ton Pauwels 
neergelegd: het resultaat mag er zijn. Het is 
een mooi en duidelijk herkenbaar lijnenspel 
geworden. Leo Gerritsen vertelt hoe het ontwerp 
tot stand kwam: “In de verzameling van Patrick 
is een zelf gefabriekt model te vinden van 
een WACO-glider, destijds gemaakt door Jac 
van Lin, de opa van kapster Sandra. Daarvan 
hebben we ‘m nagemaakt!” Hoe het kunstwerk 
wordt geplaatst, is nog niet helemaal helder: 
waarschijnlijk ergens in de hoogte zodat je het 
glider-effect nog kunt ervaren.

VIERDAAGSE LOPERS UIT OVERASSELT
DOOR MARIEKE SNIEDER

Woensdagavond 5 juli hebben wij, Stichting Overasselt Promotions, traditiegetrouw aan de 
Vierdaagse lopers uit Overasselt een mooi wandelshirt overhandigd, bij de Protestantse Kerk. De 
4Dorpentocht van Gemeente Heumen kwam hier dezelfde avond langs en sommige lopers haakten 
gelijk aan bij deze mooie tocht. Op dit moment ligt de Vierdaagse natuurlijk alweer achter ons, maar 
wat hebben we genoten van een feestelijk Overasselt, mogelijk gemaakt door de wandelaars en 
vele vrijwilligers uit ons dorp! We weten van 31 personen uit Overasselt dat ze gingen starten deze 
Vierdaagse en zijn benieuwd of ze allemaal gefinisht zijn! Van jong tot oud liep mee uit Overasselt, 
leerlingen uit groep 8 van de Zilverberg en de brugklas liepen voor de eerste keer mee tot ervaren 
wandelaars die elk jaar meelopen. Volgend jaar weer!
Met dank aan Eric Duijghuisen voor de mooie groepsfoto.
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WATERSNOOD 1926
DOOR ANNETTE MENGDE

Op 31 december 1925 was de mis in de Antonius Abt kerk in Overasselt goed en wel op streek toen 
de deur open vloog en iemand riep: “De dijk is doorgebroken!!!” Binnen een mum van tijd was de 
kerk leeg en iedereen naar huis om te gaan redderen. Grote paniek…. En dat terwijl een paar dagen 
daarvoor rentmeester Festen ongerustheid over de Maasdijk had weggewoven met de woorden: 
“Mensen, er is niets aan de hand: ik woon vlak achter de dijk en ik slaap iedere nacht nog prima.” 
Maar sinds het ophogen van de dijk aan de overkant, bij Beers, was men er niet gerust op geweest. 
En nu, vlak voor oudjaar, was het dus mis. De dijk tussen Overasselt en Nederasselt brak door en 
al gauw was er een gat van 300 meter geslagen door het woeste water. In de dagen daarna liep 
heel het lager gelegen gebied van Maas en Waal vol en kwam onder meters water te staan. Het 
opblazen van de dijk bij Dreumel zorgde er uiteindelijk voor dat het water ook weer weg kon uit deze 
badkuip. De schade was daar heel groot: vernielde huizen, verdronken vee, verzwolgen voorraden, 
etc. Koningin Wilhelmina werd in een klein bootje rond geroeid om de schade te bekijken en om 
haar medeleven te laten blijken. In de loop van het jaar werd er geld ingezameld in het hele land om 
noodwoningen te betalen, want het rijk vergoedde niets. Al met al duurde het enkele jaren voordat 
met man en macht de streek weer was opgebouwd en de ellende achter de rug was.

Herdenking watersnood 1926
De ingrijpende gebeurtenis heeft destijds enorme indruk gemaakt op de mensen in Overasselt en 
in heel Maas en Waal. Hier hadden wij direct te maken met de dijkdoorbraak en het onderlopen 
van alle lager gelegen delen van het dorp en van Nederasselt. Daarna vervolgde het Maaswater 
zijn verwoestende weg naar het westen. Er is in samenwerking met de Historische Vereniging 
Tweestromenland een werkgroep ‘Watersnood 1926’ opgericht die in 2026 deze ramp en de 
wederopbouw na 100 jaar wil herdenken. De gemeente Heumen wil graag de plek van de 
dijkdoorbraak markeren en daar een plek maken waar je even kunt verblijven om je te informeren 
over de historie en de omgeving in je op te nemen.

Het Erfgoed Platform wil er voor zorgen dat de gebeurtenissen van 100 jaar geleden ook hier 
worden herdacht. In Overasselt zal de Werkgroep Heerlijkheden Overasselt daar in ieder geval aan 
bijdragen.
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Rob was de derde en jongste zoon van 
Leo van IJzendoorn en Tonnie de Bruijn uit 
Heumen. Talentvolle jongen, St Joris School 
Heumen, Dominicus College Nijmegen, TU 
Delft werktuigbouw. Voetballiefhebber, actief 
en passief. Begenadigd zweefvlieger. Pas laat 
uit de kast gekomen en altijd moeite gehad 
met het taboe dat er in familie en dorp rustte 
op homofilie. Vooral werkzaam geweest als 
boormeester op booreilanden ‘all over the world’ 
en daarmee ook op veilige afstand van zijn 
geboortegrond. Maar toch altijd een ‘pied-à-terre’ 
in de buurt daarvan. Haat-liefde zou ik het nu 
achteraf willen noemen.

Dat werk op booreilanden leverde Rob geen 
windeieren, maar het verstandig besteden van 
al dat geld was voor hem een probleem. De 
verleidingen waren te groot en om een lang 
verhaal kort te maken: Rob eindigde uiteindelijk
berooid en verzwakt, na een moeilijke relatie die
toch nog ruim 20 jaar geduurd had, in De Hulsen 
in Nijmegen. Gelukkig liep er ook al twintig jaar 
een inschrijving bij Entree (samenwerkende 
woningcorporaties) en kon hij een mooi 
appartement in Overasselt huren. Maar behalve 
de financiële bijstand hield daar de bemoeienis 
van de samenleving wel ongeveer op. Zijn 
familie die niet in de buurt woonde heeft hem zo 
goed en zo kwaad als het ging en hij het toeliet 
ingericht en begeleid, maar eigenlijk had alleen 
een schoonzus nog enigszins invloed óp en 
contact mét hem. Dat contact werd van lieverlee 
minder, niet in het minst door de afwijzende 
houding van Rob. Bijvoorbeeld: na twee jaar 
heeft de kennismakingskoffie met de buren nog 
steeds niet plaatsgevonden.

In ons ‘mooie durpke’ wordt iemand, weliswaar 
een Heumense jongen, drie weken aan zijn lot 
overgelaten om in eenzaamheid te sterven. Dat 
moet ons toch aan het denken zetten.....

TER NAGEDACHTENIS AAN ROB VAN IJZENDOORN
DOOR PIET VAN CASTEREN

bewoner van de Mijlpaal

De oplossing van de puzzel in nr 3 van juni 2023 
is: 

‘DE NATUUR LOOPT UIT MAAR IS NOOIT TE 
LAAT’.

Uit alle goede ingezonden oplossingen hebben 
we de winnaar getrokken. Deze keer is de 
winnaar: Karin Peperkamp.

Karin proficiat, namens de redactie van de 
Dorpskrant.

UITSLAG DORPSKRANTPUZZEL 
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Veel oude inwoners in Overasselt hebben hem 
goed gekend; Hend de Kleijn, de molenaar van 
het dorp die in 1940 op de Grebbeberg bij de 
verdediging van ons land dusdanig verwond 
werd dat hij het licht uit beide ogen moest 
missen. Daarnaast had hij een verwoeste 
schouder die hem jarenlang dag in dag uit 
veel pijn bezorgde. Zijn leven nam na deze 
afschuwelijke gebeurtenis een totaal andere 
wending. Hoe moest hij verder met zijn leven, 
hoe kon hij daar zin aan geven? Verhalen en 
gedichten schrijven werd voor Hend een groot 
goed. Hij putte uit zijn herinneringen aan een 
gelukkige kinder- en jeugdtijd. In een bonte 
pracht kwamen zijn gedachten op papier. Het 
resulteerde o.a. in 1962 in een heuse roman: ‘Als 
de rogge rijpt’. Ook schreef hij in de vijftiger- en 
zestiger jaren autobiografische aantekeningen 
onder de naam ‘Driekske Snuffel’. Deze verhalen 
kregen, in feuilletonvorm, een platform in de 
dorpskrant van de jaren tachtig en negentig. Na 
zijn dood werd van eerder genoemde roman 
zelfs een opera geschreven en uitgevoerd.

Wie was deze man, hoe leefde hij voor en 
na zijn noodlottig ongeval? ‘Werkgroep 
Heerlijkheden Overasselt’ kreeg het idee om 
dit verder gestalte te geven in een biografie. 
Men heeft twee mensen bereid gevonden een 
cahier op te zetten over deze man. Annemieke 
van Lin heeft zeer veel materialen van hem 
verzameld en Cobie Stoots begon met het 
optekenen ervan. Beiden hebben de man in hun 
kinderjaren nog goed gekend. Ze hebben hem 
zien lopen op zijn klompen. Ze zagen zijn blinde 
geleidehond Wodko als trouwe makker naast 
hem. Ze hoorden zijn stem en bewaarden goede 
herinneringen aan hem.

Langzaam krijgt het cahier nu gestalte. Zijn 
levenslijn, verrijkt met foto’s, gedichten, verhalen 
zal in 2024 uitkomen. Mochten er nog inwoners 
in het dorp zijn die materialen, verhalen en/of 
andere wetenswaardige zaken van hem hebben 
of weten, dan kunnen zij met hun herinneringen 
terecht bij Annemieke (0616469410) of Cobie 
(0610653861). Wie weet leidt het tot de 
ontbrekende stukjes van het cahier.

HEND DE KLEIJN
DOOR ANNEMIEKE VAN LIN

Een naam! Een straatnaam in het dorp!

VERGETEN MUZIEK 10
DOOR NICO AALDERING

Deze keer een LP die me na aan het hart ligt: Iris DeMent met haar 
debuut ‘Infamous Angel’, heb ik eindelijk kunnen bemachtigen op vinyl! 
Een aantal jaren geleden trad ze voor het eerst op in Nederland, Petri 
en ik zijn er meteen naar toe gegaan. Ons favoriete nummer is het 
melancholische ‘Our Town’, maar ook ‘Let the Mystery Be’ is prachtig. 
Allmusic (een website met veel informatie over artiesten, aanrader) 
schrijft het volgende: ‘DeMent beweert dat ze zichzelf nooit als een 
geweldige zangeres heeft beschouwd. Ze kan er niet méér naast 
zitten, en luisteraars kunnen de hemel danken dat ze van gedachten is 
veranderd, want dit is een album om te koesteren en te draaien zolang 
je leeft’. Hier heb ik niks aan toe te voegen. 
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VERANTWOORD LEVEN DOOR DE 
ECOLOGISCHE FOOTPRINT METER

DOOR WIM SMIDS

Je kent dat wel. Rusteloos door de supermarkt 
struinen op zoek naar gezond voedsel. Je 
probeert je ecologische voetafdruk zo klein 
mogelijk te houden maar er is geen beginnen 
aan. De nutri-score, het eco label, een 5 sterren 
ei. Voor het kweken van een kilo avocado’s is 
370 liter water nodig; kun je beter bananen eten, 
dat kost maar 84 liter. Waar komen die dingen 
eigenlijk vandaan en hoe komen ze hier? Dan 
vlees. Voor een kilo rundvlees wordt 15.000 liter 
water opgepompt; kun je beter een kippetje eten: 
3400 liter per kilo.

Onze voetafdruk gaat niet alleen over voedsel. 
Voor alles wat we kopen bestaan labels. 
Energielabel klasse A t/m G bij de aanschaf van 
huishoudelijke apparatuur. Een energielabel 
voor woningen. Je wordt er horendol van. Is mijn 
overhemd wel van duurzaam katoen gemaakt? 
Heeft de koffieboer een eerlijke prijs gehad? Is 
het slijpsel van het rubber van mijn autobanden 
schadelijk voor het milieu? Word ik in 3 minuten 
douchen schoon? Kan ik teveel water drinken?

De ecologische footprint meter biedt uitkomst. 
Voor een goede ecologische voetafdruk is er 
voor ieder mens de opbrengst van 1 hectare 
grond beschikbaar. We gebruiken gemiddeld 
3,3 hectare. Minder, minder consumeren is 
het parool. Sinds kort is de footprint meter 
beschikbaar. Die kan eenvoudig ingesteld 
worden op het gewenste consumptie niveau. 
Het enige dat men hoeft te doen is ieder etiket 
te scannen of een aanschaf simpelweg in te 
voeren. Zodra het gewenste consumptie niveau 
bereikt is wordt uw bankpas automatisch 
geblokkeerd tot dat er weer ruimte ontstaat 
om aankopen te doen. Zorg wel dat u wat 
flessen water op voorraad heeft want de 
consumptieblokkade kan wel enkele dagen 
duren. Kortom: de footprint meter is een uitkomst 
voor iedereen die verantwoord wil leven en dat 
op een simpele manier wenst te registreren. In 
Overasselt exclusief verkrijgbaar bij drogisterij en 
geschenkenhuis Lucy van Langen voor de prijs 
van € 111,-.

10-JARIG BESTAAN SAAR AAN HUIS
DOOR ANITA ROSSEN

Ook niet-medische zorg voor ouderen is 
noodzakelijk om langer gezond en zelfstandig te 
blijven. Saar aan Huis, de grootste particuliere 
mantelzorgorganisatie van Nederland, biedt 
landelijk tien jaar aanvullende mantelzorg 
aan cliënten thuis en in woonzorgcentra. De 
ondersteuners, ‘Saars’ en ‘Brammen’ genoemd, 
bieden gezelschap, wandelen of doen een 
spelletje met client en kunnen helpen met 
boodschappen, de maaltijd en licht huishoudelijk 
werk. Zij zijn van grote meerwaarde voor 
kwetsbare mensen en voegen écht iets toe 
aan hun welzijn. Bij de vestiging in de regio 
Nijmegen staat Anita Rossen-Angenendt uit 
Overasselt sinds 5,5 jaar aan het roer. “Het is 
mooi dat wij mantelzorgers kunnen ontlasten, 
zodat zij de zorg langer vol kunnen houden.” Zij 
zoekt een passende match tussen degene die 
hulp vraagt en een ‘Saar’ of ‘Bram’. Niet alleen 
ouderen, maar ook mensen met chronische 
ziektes, niet-aangeboren hersenletsel of die 
in een revalidatieperiode zitten kunnen een 
beroep doen op Saar aan Huis. “De komende 
jaren hebben we meer Saars nodig. We richten 

ons hiervoor op de groep mensen die net 
gepensioneerd is en nog van betekenis kan 
en wil zijn voor de samenleving. Zij passen 
vaak perfect bij onze organisatie.” Er zijn 
mogelijkheden om de inzet van Saar aan Huis 
tijdelijk vergoed te krijgen uit een aanvullende 
zorgverzekering en als er een indicatie is 
vanuit een PGB (Persoonsgebonden Budget), 
daarnaast is particuliere bekostiging ook 
mogelijk.

Voor meer informatie: 
www.saaraanhuis.nl  tel.06-22841385 
email anita.rossen@saaraanhuis.nl
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Hij wordt vaak beschreven als een ‘alleskunner’, 
iemand die meerdere levens in zijn ene leven 
kon stoppen. Naarmate ik meer in zijn leven ben 
gaan grasduinen, ben ik zwaar onder de indruk 
geraakt van deze bijzondere mens. Ik zal u er 
-kort- wat over vertellen, hoewel er heel veel 
over hem te vertellen is. Gelukkig is er internet 
en zijn er boeken (bv. van Melzer en Klomp ‘Het 
leven van een alleskunner’) voor wie, zoals ik, 
nieuwsgierig is naar zijn leven.

Hij is in Nederland vooral bekend als bevlogen 
jazzmusicus. Dus niet alleen als de muzikant die 
hij in hart en nieren was (autodidact trompettist 
en pianist). Hij componeerde en dirigeerde ook 
en heeft de jazz in Nederland na de oorlog 
volwassen gemaakt. Zó volwassen dat de 
belangrijkste jazzprijs in Nederland naar hem 
vernoemd is.

Maar naast jazz-fanaat was Boy Edgar ook 
arts. En als arts kennen we hem in Overasselt 
ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Daar 
werkte hij samen met dokter Gerritsen in een 
café annex noodziekenhuis aan de Dorpstraat in 
Heumen.

Hoe boy Edgar hier terecht kwam
Amsterdam was zijn woonplaats. In de oorlog 
werd het daar voor Joodse mensen steeds 
gevaarlijker. Hijzelf was niet Joods (vader uit 
Armenië, moeder uit Indië), maar er was wel een 
Joodse vrouw waar hij van hield en met wie hij 
in de oorlog trouwde om haar zo van vervolging 
te vrijwaren (zo lang als het duurde….). Omdat 
het Duitse regime steeds duidelijker werd in hoe 
het de ‘Endlösung’ van het ‘Joodse vraagstuk’ 

DE LEF EN MOED VAN JAZZLEGENDE 
BOY EDGAR (1915-1980)

DOOR WIM COUSIJN

de ‘zwarte dokter’ hier in oorlogstijd

zag, zijn Edgar en zijn vrouw Mia Frenk in 1943 
naar het landelijke, rustiger Heumen verhuisd. 
Ze woonden daar op de bovenverdieping 
van café-wegrestaurant ‘De eerste Aanleg’ in 
Heumen. Dat heette toen nog ‘Begijnenhof’. Het 
is afgebrand en nu staat daar ‘Dimitri’s Greek 
Food-restaurant’, vlak bij Dirk’s auto-wasstraat.

Onderduikende kinderen
Boy Edgar heeft vanuit Heumen contact kunnen 
houden met zijn jazzvrienden in Amsterdam. 
Als arts kon hij zich makkelijk verplaatsten en 
genoot hij bepaalde vrijstellingen om te reizen. 
In Amsterdam werd pijnlijk duidelijk wat er met 
Joden zou gaan gebeuren, ook met Joodse 
kinderen: via Westerbork zouden die in de 
concentratiekampen terecht komen. Soms lukte 
het de vrienden van Boy om zo’n kind ‘vrij te 
kopen’ door geld te betalen aan Duitse militairen. 
En Boy zelf had als dokter in onze omgeving 
natuurlijk een stevig netwerk van mensen die 
hij kon vertrouwen. Op die manier heeft hij 
zeker vijf, maar waarschijnlijk veel meer Joodse 

BOY EDGAR NA DE OORLOG ALS GEVIERD JAZZMUSICUS

BOY EDGAR IN OORLOGSTIJD
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kinderen ondergebracht bij mensen in Heumen, 
Malden, Mook en Overasselt. En daarmee hun 
leven gered!

Verraad
Dat lukte niet altijd: zo had hij Levie (13) en zijn 
broertje Max (9) Sleutelberg ergens in Mook 
ondergebracht. Daar zijn ze verraden en door de 
Nijmeegse Sicherheitspolizei van het bed gelicht 
en uiteindelijk afgevoerd naar kamp Auschwitz 
waar de broertjes vermoord zijn. Ook de man 
waar zij toen ondergedoken zaten, is naar een 
kamp gebracht maar heeft de oorlog overleefd.

 

En: Boy en zijn vrouw Mia werden vanaf dat 
moment gezocht en zijn verdwenen. Geert 
Dibbets vermoedt (in zijn boek ‘Achter het front’) 
dat zij echter nog enige tijd in ‘De Begijnenhof’ 
verbleven, maar dan stiekem op zolder. Nu ook 
dus zelf als onderduikers.

Na de oorlog
De Joodse vrouw van Boy Edgar (Mia Frenk) 
heeft de oorlog weliswaar overleefd, maar werd 
later slachtoffer van de slopende zenuwziekte 

multiple sclerose. Boy zelf heeft gedurende de 
naoorlogse jaren heel veel onderzoek naar deze 
ziekte gedaan en is er zelfs (cum laude!) op 
gepromoveerd in 1955. Wat moet het verdrietig 
voor hem zijn geweest om zijn vrouw in 1958 
toch op die manier te moeten verliezen! In 1960 
pakt hij de muziek weer op en wordt orkestleider. 
Tussen 1966 en 1969 geeft hij college in de 
Verenigde Staten over zenuwziekten, maar keert 
daarna weer terug om als huisarts in de Bijlmer 
te werken.

Bij Sonja Barend op TV  

Over zijn werk als verzetsstrijder is hij niet 
bepaald spraakzaam. In 1973 nodigt Sonja 
Barend hem uit voor een aflevering van ‘Leven 
in Beeld’, een avondvullende uitzending. Zij 
heeft er ondertussen voor gezorgd dat één van 
de kinderen, die hij heeft gered, van achter de 
coulissen tevoorschijn kan komen. Het is het 
Joodse meisje Marion Kaufmann, door Boy 
destijds ondergebracht bij de Overasseltse 
familie Beelen (Jan en Kaat). Marion heeft bij 
hen een heel warme tijd gehad, ondanks dat 
zij haar moeder in de oorlog was kwijtgeraakt. 
Haar vader bleek inmiddels in een Duits 
vernietigingskamp in 1943 al vermoord te 
zijn. Toen haar sterk vermagerde moeder 
(hongerwinter!) direct na de oorlog via Boy 
Edgar haar dochter weer vond, herkende zij haar 
echte moeder nauwelijks en wilde liever bij Jan 
en Kaat Beelen blijven.

HET JONGSTE BROERTJE SLEUTELBERG

CAFE ‘DE EERSTE AANLEG’ WAAR BOY EN MIA EDGAR 
GEWOOND EN ONDERGEDOKEN HEBBEN GEZETEN

SONJA BAREND INTERVIEWT BOY EDGAR
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De moeder is toen twee maanden in Overasselt 
ondergebracht om aan te sterken en het contact 
met haar dochter weer te herstellen. Later zijn ze 
samen naar Amerika geëmigreerd. En daar heeft 
Sonja Barend ze dus weer gevonden.

Yad Vashem-prijs
Deze prijs reikt Israël uit aan niet-Joden die 
met gevaar voor eigen leven in de oorlog 
Joodse mensen hebben geholpen. Ruim 26.000 
mensen hebben deze prijs inmiddels ontvangen. 
Boy Edgar kreeg hem in 2018, bijna 40 jaar 
na zijn dood. Dit voor zijn moedige werk als 
onderduik-connectie. Zijn dochter Jane nam de 
postuum verleende onderscheiding voor haar 

vader in ontvangst (hij had er binnen het gezin 
en ook met zijn muzikale vrienden nooit over 
gesproken). Ook de familie Beelen kreeg de prijs 
en die werd in ontvangst genomen door enkele 
van hun kleinkinderen. De schrijver van een 
boek over het leven van Boy Edgar denkt dat de 
jazzmusicus een dergelijke prijs misschien wel 
overbodig zou hebben gevonden: dat dééd hij 
gewoon, dat was je morele plicht.
Hoewel Boy Edgar als een goede en betrokken 
huisarts bekend heeft gestaan, was hij op 
zijn eigen gezondheid niet bepaald zuinig. Hij 
overlijdt al op 65-jarige leeftijd. Aan de gevolgen 
van een overvol leven? Mij heeft hij in ieder 
geval geraakt en geïnspireerd…

RIE BEELEN EN ONDERDUIKSTER MARION KAUFMANN

MARION MOELEN EN JOHN VAN DE BURGT, KLEINKINDEREN VAN HET ECHTPAAR BEELEN MET 
YAD VASHEM-ONDERSCHEIDING VOOR HUN GROOTOUDERS (FOTO THEO PEETERS)
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OPEN MONUMENTENDAG 2023
DOOR DE REDACTIE

Op zondag 10 september is het weer Open 
Monumentendag. Die wordt in de gemeente 
Heumen georganiseerd door een enthousiaste 
groep vrijwilligers in de 4 dorpen die onze 
gemeente rijk is. En ieder jaar wordt er landelijk 
een speciaal thema vastgesteld. Daar omheen 
kun je dan iets extra’s doen. Dit jaar is het thema 
‘Levend Erfgoed’. Daarbij kun je denken aan 
oude ambachten die weer nieuw leven hebben 
gekregen, maar ook aan monumentale bomen 
en aan oude rassen van gewassen en dieren die 
in ere worden gehouden.

In Overasselt is dit jaar molen Zeldenrust weer 
open. Over het al eeuwen oude ambacht van 
molenaar is heel veel te vertellen en dat doen 
onze molenaars dan ook graag en met verve. 
Afgelopen jaar zijn er al meerdere leerlingen 
die hier hun diploma molenaar hebben behaald 
dankzij de lessen in Overasselt. Ze vertellen u 
graag over hun mooie werk.

In de Antonius Abt kerk, zelf al een fantastisch 
en rijk geornamenteerd monument en zéker 
een bezoek waard, zal dit jaar ook een serie 
foto’s te zien zijn over hoe het Rijke Roomsche 
Leven er in ons dorp heeft uitgezien. Leden van 
de werkgroep ‘Woord en Beeld’ uit Overasselt 
vertellen u er alles over. (tussen 12.00 en 17.00 
uur)

In de Antonius Abt kerk zullen ook de uitgaven 
van het Erfgoedplatform Heumen te koop zijn: 
een indrukwekkende serie boekjes, cahiers en 

wandelfolders met een schat aan informatie over 
onze plaatselijke geschiedenis. (tussen 13.00 en 
17.00 uur)

De Oude Kerk (voorheen gereformeerde 
kerk) is wegens omstandigheden dit jaar niet 
toegankelijk helaas, maar later dit jaar mogen 
we een soort Open Dag tegemoet zien. U wordt 
hierover nog geïnformeerd. Zie overigens elders 
in dit dorpskrantnummer (én de voorplaat) een 
verhaal over hoe een antieke pentekening van 
deze Oude Kerk zijn weg van Bloemendaal naar 
Overasselt heeft hervonden.

Bij de historische boerderij ‘Munnikhof’ zal 
dorpsimker Herman Gerrits van alles vertellen 
over het leven van zijn vele honingbijen en 
natuurlijk over zijn werk als imker. Bij hem kunt u 
die dag natuurlijk ook de lekkerste en zuiverste 
honing, die u maar kunt vinden, kopen. Een 
bezoek is zeker de moeite waard voor hen 
die nieuwsgierig zijn naar de honingbij: er is 
veel over te vertellen, maar ook nog heel veel 
wat we nog niet begrijpen: stof dus om je te 
verwonderen! Ook voor leergierige kinderen is 
een bezoek een uitdagend uitje. (tussen 13.00 
en 17.00 uur)

Tenslotte Agrarisch Museum De Lage Hof: van 
de periode 1860-1960 zijn hier veel zaken te zien 
over landbouwmethoden en het boerenleven van 
die dagen. Ook is er een filiaal van de Raïfeisen- 
of Boerenleenbank te zien. (tussen 11.00 en 
17.00 uur)
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DE WALK OF WISDOM
DOOR MACHTELD MEIJ

Wie door ons natuurgebied de Overasseltse 
en Hatertse vennen loopt, zal ongetwijfeld de 
symbooltjes gezien hebben die sinds een aantal 
jaar op diverse plaatsen tegen paaltjes geplakt 
of geschroefd zijn. Het symbooltje is ontworpen 
door het kunstenaarsechtpaar Huub en 
Adelheid Kortekaas, bekend van de grote corten 
stalen objecten die overal in de omgeving van 
Nijmegen staan. Het stelt een zaailing voor, maar 
veel mensen zien er ook een engel in. Deze 
symbooltjes wijzen de weg voor de vele pelgrims 
die nu al acht jaar deze route lopen, de Walk of 
Wisdom.

De ontwikkelaars van deze eigentijdse 
pelgrimsroute, Damiaan Messing en Manja 
Bente, hebben op een prachtige manier hun 
standpunt in deze woelige tijden weten om 
te buigen tot een tocht waarin de natuur en 
bezinning centraal staat. De route voert door 
alle bijzondere landschappen die rondom 
Nijmegen te vinden zijn. Het rivierengebied, de 
polderlandschappen, de stuwwallen, de bossen, 
onze mooie vennen en een aantal monumenten, 
zoals de lapjes boom, het kapucijnenklooster 
in Velp en het labyrint in Nijmegen. De route 
volgt zoveel mogelijk de paden en wegen om de 
woonkernen heen, zodat het haalbaar is zoveel 
mogelijk in het groen te lopen. Helaas zijn een 
paar trajecten doorsneden door bv het kanaal, 
de snelweg A73 en de Maas en moet je een 
stukje route afleggen langs minder mooie wegen 
en over bruggen en viaducten, maar anders 
is het onmogelijk zo’n prachtige veelzijdige 
wandelroute rondom Nijmegen uit te stippelen.

De opzet van deze pelgrimsroute is om vooral 
dichter bij jezelf te komen, door zo min mogelijk 
gebruik te  maken van je telefoon en i-Phone . 
De hele dag in de natuur door brengen doet iets 
met je. Pelgrims ervaren het zelfs als storend als 
ze onderweg even een winkel in moeten om
proviand in te slaan. In het gidsje zijn vele, 
vaak speciale adressen opgenomen, die de 
pelgrims onderdak kunnen verlenen. Zo kun je 
bijvoorbeeld slapen in een klooster, een yurt, 
een pipowagen, trekkershutten, een bakhuisje, 
of mooie B&B’s. Als je lid bent van vrienden op 
de fiets kun je ook voordeliger overnachten. 
De totale route is 136 km. De start is vanaf de 
St. Stevenskerk in Nijmegen en loopt via de 
Ooijpolder, de stuwwallen via Kranenburg naar 
Milsbeek en vandaar via de Mookerschans 

Nijmegen te keren. Het eindpunt is wederom 
de St. Stevenskerk. De pelgrimsroute voert 
totaal door acht verschillende gemeenten. Elke 
gemeente heeft zijn eigen kleur vogelringetje die 
door de echte pelgrim aan een veter verzameld 
kunnen worden. 

Elke eerste zaterdag van de maand is in de 
St. Stevenskerk een half uur na zonsopgang 
een pelgrimslauden. Hierbij wordt door een 
van de vrijwilligers een rondgang door de kerk 
gemaakt en wordt een tekst uit het getijdenboek 
voorgelezen. Daarna gaan de pelgrims op 
pad. Twee maal per maand is er een speciale 
vertrekceremonie in de Valkhofkapel. Zie voor 
informatie de website van de Walk of Wisdom. Je 
kunt natuurlijk ook een ander tijdstip kiezen om 
te vertrekken.

De meeste pelgrims lopen de tocht in een keer, 
waarbij ze vijf tot zeven maal een overnachting 
boeken. Natuurlijk kun je ook de trajecten 
afzonderlijk lopen. Het zijn mooie routes. Maar 
om een echte pelgrim te zijn, zou je de Walk of 
Wisdom zonder onderbreking moeten lopen, 
het liefst alleen. Mijn ervaring is dat wanneer 
je de tocht samen loopt, je toch veel mist. De 
contacten met vreemden, de impact van de 
natuur, maar vooral het op jezelf te worden 
aangewezen. Veel pelgrims zijn mensen die 
in een overgangsfase terecht zijn komen. Ze 
zijn net met pensioen zijn gegaan, hebben een 
groot verlies geleden, zitten in between jobs, 
hun kinderen zijn net uit huis of zijn herstellende 
van een ziekte. Soms zijn het ook jonge mensen 
die even een week uit hun drukke bestaan 
willen ontsnappen. Er zijn vele momenten in 
het leven waarin je het roer moet omgooien. 
Een tijdje geleden ontving ik een gast, die me 
toevertrouwde dat hij tot voor kort nauwelijks 

Een eigentijdse pelgrimsroute rondom Nijmegen

en de Heumense 
Schans door de bossen 
van Heumensoord 
naar het vennengebied 
om daarna via binnen 
weggetjes naar Grave, 
Keent, Ravenstein, 
Niftrik en Wijchen, Leur, 
Hernen, Bergharen, 
Winssen, Ewijk en 
Beuningen terug naar 
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EVEN RUST VOOR JEZELF
DOOR MIEKE DE GRAAFF

Of het nu komt door drukte op het werk, een 
gezin met kinderen die een vol programma 
hebben, of omdat je zelf de neiging hebt te veel 
hooi op je vork te nemen, we leven met z’n allen 
in een drukke wereld. Om de balans terug te 
vinden is het belangrijk af en toe je hoofd even 
stil te zetten. Een methode die je hierbij kan 
helpen is meditatie.

Bij ‘Heartfulness Meditatie Centre Malden’, 
Promenade 5 (voorzijde van het winkelcentrum) 
in Malden, staan drie gecertificeerde trainers 
klaar om jou te leren mediteren. ‘Heartfulness’ is 
een wereldwijde organisatie die deze trainingen 
geheel kosteloos aanbiedt. Dus wat let je om 
het ook eens te proberen. Betalen hoeft niet, 
maar een vrijwillige donatie is altijd welkom. 
Er zijn al meer inwoners van Overasselt die bij 
‘Heartfulness’ in Malden trainingen volgen en ook 
ik heb mij onlangs hiertoe laten overhalen. Al na 
drie meditatiesessies ben ik mij beter bewust van 
waar mijn spanningen vandaan komen en wat te 
doen om mijn hoofd ‘uit’ te zetten, zodat hoofd en 
lichaam tot rust komen en ik weer in balans ben.

Met geld van donaties en de verkoop van kleding 
en overige spullen, die zij van lokale en regionale 

ondernemers krijgen, helpt ‘Heartfulness Malden’ 
gezinnen die het financieel moeilijk hebben. Wil 
je geld doneren of iets kopen, dan draagt dat bij 
aan dit goede doel. Dus: als je bij Promenade 
5, tegen jouw verwachting, kleding buiten ziet 
hangen, dan ben je aan het goede adres.

Wil je weten wat Heartfulness nog meer voor 
je kan doen, kijk dan op www.heartfulness.org. 
Aanmelden kan bij 06 45836525 of mail naar
heartfulnessmalden@gmail.com. Maar je kunt 
ook gewoon een keer naar binnen lopen.

kon lopen. De gemiste diagnose van een lyme 
infectie door een tekenbeet had tot gevolg gehad 
dat hij grotendeels verlamd was geraakt. Na vele 
behandelingen was hij toch weer hersteld en in 
staat gebleken deze route te lopen. Het was een 
grote overwinning voor hem geweest en na het 
voltooien van de tocht had hij hoop gekregen dat 
hij toch weer aan het werk zou kunnen gaan.

Het startpakket bevat een gidsje waarin de 
route is opgenomen met de vele vaak speciale 
overnachtingsadressen en een beschrijving van 
bijzonderheden waar je langs komt. Elke pelgrim 
ontvangt een veter met een loden nummer, 
een spelt van de zaailing en een afvalzakje om 
zwerfvuil te verzamelen. Het is ook leuk om zo’n 
startpakket cadeau te geven. Een deel van de 
opbrengst van het startpakket wordt besteed aan 
natuurontwikkelingsprojecten.

Voor meer informatie: www.walkofwisdom.org.
Zelf bied ik sinds de oprichting van deze 
stichting onderdak aan vele pelgrims en help als 
vrijwilliger mee om de route te onderhouden. Ik 
heb intussen kennis mogen maken met heel wat 

bijzondere pelgrims, mensen met een verhaal en 
daar ben ik dankbaar voor. En dat zijn de vele 
duizenden pelgrims ook als ze de tocht hebben 
kunnen voltooien en zich hebben afgemeld bij de 
St. Stevenskerk. Dankbaar voor het goede dat er 
op hun pad is gekomen.

“Nu achteraf (2 weken later) verlang ik nog 
weleens terug naar de rust en stilte en de leegte 
in mijn hoofd die ik daar ervaren heb. Het was 
zo’n bijzondere tocht die ik nooit zal vergeten!”
Citaat van Wendy Hermsen uit Mill, 13.538e 
pelgrim van de Walk of Wisdom
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ANNA GEERTRUDA BRUIJSTEN
DOOR ERIK VAN DEN ELSEN

Op het kerkhof van Overasselt bevindt zich een 
bijzonder graf. Je vindt het, met je rug naar de 
kerk, helemaal links, ongeveer op een derde van 
de lengte van het kerkhof.

Aan de ene kant staat het volgende opschrift:
‘Hier ligt begraven Maria Peters geboren te 
Overasselt den 6 juni 1821 en aldaar overleden 
den 18 juni 1898. Zij steunde den arme en 
schraagde het huis des Heeren.’ Aan de 
andere kant staat een bijzondere tekst, wat niet 
gebruikelijk is om op een grafsteen te zetten. 
Hier staat het volgende. ‘Ter gedachtenis van 
Jacobus Peters 1en echtgenoot van Anna 
Geertruda Bruijsten 10 mei 1802 en hunne 
kinderen Petronella en Petrus en van Albertus 
Peters 2en echtgenoot van Anna Geertruda 
Bruijsten 10 december 1805 en hunne kinderen 
Joanna Joannus Geertruda Joanna Emerentiana 
Petrus en Maria Zij rusten in vrede’.
Het bijzondere hier is dat er twee trouwdatums 
op het monument staan van Anna Geertruda 
Bruijstens en dat verder al haar kinderen, negen 
in totaal, opgesomd worden. 

Laten we eens kijken of we deze familie kunnen 
ontrafelen. Hiervoor is het Gelders Archief
geraadpleegd met de volgende link:
https://www.geldersarchief.nl/bronnen/personen
Daarin vinden we in de doop- en trouwboeken 
van Overasselt en Heumen het volgende terug.

De Maria Peters aan de voorkant van het 
monument blijkt een dochter te zijn van Anna 
Geertruda Bruijsten en haar tweede echtgenoot 
Albertus Peters.

Anna Geertruda Bruijsten werd geboren te 
Gassel en gedoopt te Escharen op 28 januari 
1782, dochter van Joannes Bruijsten en 
Arnoldina Janssen. Zij trouwde op 10 mei 1802 
te Overasselt met Jacobus Peters en kreeg met 
hem twee kinderen.
Petronella Peters, gedoopt 3 mei 1803 te 
Overasselt, getuigen waren Maria Bruijsten en 
Hermannus Peters.
Petrus Peters, gedoopt 1 maart 1805 te 
Overasselt, getuigen waren Anna Maria Reijs en 
Wilhelmus van Swam.
Jacobus stierf 1 juni 1805 en Anna Geertruda 

Een staaltje genealogie
In dit stuk worden verschillende schrijfwijzen van namen door elkaar gebruikt. Dit komt omdat men 
vroeger geen vaste spelling van een naam aanhield. De naam werd geschreven zoals de persoon 
die het opschreef dacht dat het moest zijn. De eigenaren van de namen waren meestal analfabeet, 
dus konden dit niet corrigeren.
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trouwde voor de tweede maal, nu met Albertus 
Peters, op 10 december 1805 te Overasselt. 
Albertus was weduwnaar van Ida Rommen, 
waarmee hij op 18 april 1795 te Heumen was 
getrouwd. Ida stierf, zonder kinderen na te 
laten op 23 april 1804 te Heumen. Albertus was 
geboren en gedoopt te Heumen 6 april 1768, 
zoon van Peter Peters en Johanna Hendriks en 
Albertus stierf 6 november 1849 te Overasselt.

Met Albertus kreeg Anna Geertruda nog eens 
zeven kinderen, die allen op de zuil worden 
genoemd:
- Joanna, 12-12-1806. Zij trouwt later met      
Sigbertus de Bruijn en overlijdt in de Keent d.d. 
15 februari 1884, doopgetuigen Eerke Janssen 
(grootmoeder) en Joannes Peters;
- Johannus, 11-08-1808, doopgetuigen Joannes 
Bruijsten (grootvader) en Henrica Peters;
- Geertruda, 29-04-1810. Zij sterft 7 juli 1875 
te Overasselt, doopgetuigen Maria Arts en 
Leonardus Bruijsten;
- Jaqueline (waarschijnlijk de tweede genoemde 
Joanna op de zuil), 9-06-1812;
- Eerke/Emerentiana, 11-03-1814. Zij sterft 7 
augustus 1888 te Overasselt;
- Petrus, 30-06-1816;
- En tot slot Maria, 8-06-1821, de Maria die op 
de andere kant van het monument staat.
Anna Geertruda stierf op 75-jarige leeftijd op 10 
november 1857 te Overasselt.

Bij haar overlijden worden haar ouders 
genoemd:
Overlijden Anna Geertrui Bruijsten,10-11-1857
Aktenummer:  23, Aktedatum 11-11-1857 
Akteplaats:   Overasselt
Overlijdensdatum: 10-11-1857 
Overlijdensplaats: Overasselt
Overledene:  Anna Geertrui Bruijsten

Moeder:  Ardina Jans
Vader:   Jan Bruijsten
(ex-)Partner:  Jacob Peters, Albert 
Peters
Aktesoort:  Overlijdensakte
Toegangsnummer: 0207 Burgerlijke stand  
   Gelderland, dubbelen,
Inventarisnummer: 3389.17 

Bij de doop van Geertruda in 1810 wordt een 
broer van Anna Geertruda genoemd, Leonardus 
Bruijsten. Na wat rond gezocht te hebben in 
naburige gemeenten, ook aan de andere zijde 
van de Maas, vinden we met behulp van
BHIC.nl in Escharen haar doop en die van haar 
broer Leonardus terug.

Rooms-Katholiek doopboek 1725-1799
Bron:       doop-, trouw- en begraafboeken 
Soort registratie: DTB doopakte 
(Akte)datum:      28-01-1782 
Plaats:      Escharen
Dopeling:      Anna Gertrude Brus
Vader:       Joannes Brus
Moeder:      Ardina Jans
Getuige:             Jacobus Brus en Maria Brus

Rooms-Katholiek doopboek 1725-1799
Bron:       doop-, trouw- en begraafboeken 
Soort registratie: DTB doopakte 
(Akte)datum:      23-03-1784 
Plaats:      Escharen
Dopeling:      Leonardus Bruste
Vader:       Joannes Bruste
Moeder:       Ardina Jans
Getuige:      Rudolphus Cornelissen,   
      Catharina Jans

Snurken komt voor op alle leeftijden en neemt 
toe met de leeftijd. Snurken ontstaat als je een 
vernauwing in je luchtwegen hebt, tussen de 
ingang van de neus en de stembanden. Zo’n 
vernauwing kan komen door vetweefsel. Mensen 
met overgewicht snurken dan ook vaker. Op 
hogere leeftijd snurken ook meer mensen en 
is het snurkgeluid harder. Dit komt omdat het 
slijmvlies van de keelholte bij het ouder worden 
dikker wordt ten gevolge van ophoping van 

VRAAG & ANTWOORD
DOOR LÈNE CREEMERS

Wat is snurken eigenlijk?
vetweefsel. Ook kan de neusholte te smal zijn, of 
zit de vernauwing in de keelholte. De vernauwing 
zorgt ervoor dat de in- en uitgeademde lucht 
met horten en stoten  langs zachte delen van de 
neusholte, mond en keel gaat. Dit weefsel gaat 
trillen, wat resulteert in een zagend geluid (en 
niet zelden in een slecht huwelijk).  Een op de 
vijf mannen en een op de tien vrouwen snurkt 
elke nacht.



34

PATER WERENFRIED VAN VENROOIJ, 
PASTOR VAN OVERASSELT

DOOR MIEKE DE GRAAFF

Bij de redactie van de Dorpskrant kwam een 
verzoek binnen om eens iets te schrijven 
over pater Werenfried van Venrooij. Deze 
‘hulppastoor’ is voor veel dorpsgenoten in de 
jaren ’60 en ’70 van grote betekenis geweest 
en de ouderen onder ons hebben hem vast 
wel gekend. Mijn herinneringen aan hem zijn 
beperkt, maar Cobie Gerritsen-Stoots heeft op 
meerdere terreinen met Werenfried te maken 
gehad en zij was zo vriendelijk mijn informatie 
aan te vullen. Van Nellie Theunissen-Vink kreeg 
ik de foto van Werenfried.

De ‘hulppastoor’
In het begin van de jaren ’60, kondigden zich 
grote maatschappelijke ontwikkelingen aan 
en ook de Rooms Katholieke kerk ontkwam 
daar niet aan. Iedereen moest wennen aan de 
veranderingen in de liturgie en de invoering van 
de volkstaal. Voor de toenmalige pastoor Van 
Hout, een man van de oude stempel en gehecht 
aan tradities, was dit geen gemakkelijke tijd. 
En daar kwam nog een uitdaging bij. Als hulp 
bij de invoering van deze vernieuwing werd 
een jeugdige, kwajongensachtige Kapucijner 
pater op hem afgestuurd: pater Werenfried van 
Venrooij. Deze pater Werenfried bleek, naast de 
conservatieve pastoor van Hout, een verademing 
voor veel parochianen. Hij werd al gauw door de 
hele dorpsgemeenschap omarmd en omgekeerd 

sloot hij Overasselt in zijn hart. Hij kon prachtig 
zingen, preekte met veel passie en was een 
sociaal bewogen mens. Binnen de kortste tijd 
kende hij de meeste dorpelingen bij naam en 
was op de hoogte van de familieverbanden. 
Hij bood een luisterend oor en gaf troost 
aan mensen die dat nodig hadden. Hij was 
een aanwinst voor het dorp. Gelukkig mocht 
Werenfried zijn pastoraal werk in Overasselt 
voortzetten, toen pastoor van Hout in 1969 werd 
opgevolgd door pastoor van Tiel.

De pater van het theater
Werenfried was zeer aanwezig in ons dorp. 
Naast het opdragen van de heilige mis, het 
afnemen van de biecht en de overige zielzorg, 
sloot hij huwelijken en doopte baby’s. Maar 
hij leidde ook discussieavonden en was nauw 
betrokken bij het verenigingsleven. En was er 
een feestje, dan was Werenfried graag van de 
partij. Met zijn geweldige stem en zijn gitaar 
bracht hij dan zijn liedjes ten gehore. Zelf 
geschreven of van de door hem bewonderde 
Jaap Fisher. Ook de Pronkzittingen van beide 
carnavalsverenigingen, zowel die van ‘KZMU’ als 
van ‘De Strandjutters’, konden jaarlijks rekenen 
op een act van Werenfried. Hij zette dan altijd in 
met:
“Goedenavond, goedenavond, gij allen hier 
tezaam. Gij jongen van harten en ouden van 
dagen, ik zing u een lied. Mijn gieter (gitaar) is 
mieters, met hem heb ik geen verdriet.”

PASTOR WERENFRIED
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Daarna zong hij dan een lied over een actuele 
ontwikkeling in het dorp, zoals bijvoorbeeld de 
aanleg van de riolering.

OJO
De jeugd lag Werenfried na aan het hart, zo 
bleek ook wel uit zijn betrokkenheid bij de OJO. 
Samen met Job de Haan ging hij twee jaar op 
rij, tijdens deze vakantieweek, als leider het 
bos in met de jongens van de derde en vierde 
klas. Hij hield van hun rauw-dauw spelletjes 
en kattenkwaad. De jongens van de vijfde klas 
kwamen hen graag plagen met een ‘overval’ 
en zij riepen dan: “We vreten ze op, we vreten 
ze op, wij lusten hanensoep met friet”. Hiermee 
duidend op de namen van de twee leiders. De 
OJO-avondvergaderingen waren niet compleet 
zonder een ‘liedje van Friedje’. En ook bij de 
afsluiting van de OJO-week, aanvankelijk bij 
mevrouw Van Hugenpoth tot Aerdt in de tuin en 
later bij dokter Beerenpoot, was Werenfried met 
zijn gitaar volop aanwezig.

Een erudiet mens
Pater Werenfried werd als Thaddeus 
(Thadje) van Venrooij geboren in een groot 
arbeidersgezin in Oisterwijk. Hij wist al jong 
dat hij priester wilde worden, maar absoluut 
geen ‘wereldheer’. Zo kwam hij bij de paters 
Kapucijnen terecht waar hij, na zijn seminarie-
opleiding, tot priester werd gewijd. In de 
jaren voorafgaande aan zijn priesterwijding 
studeerde hij filosofie en theologie en later, 
aan de universiteit van Nijmegen, biologie 
met als hoofdvak Antropogenetica. Als 
bioloog was hij in de natuur rond Overasselt 
helemaal in zijn element. Hij mocht graag in 
ons vennengebied de kikkers bestuderen. 
Tijdens zijn pastoraat in Overasselt woonde 
Werenfried in het Kapucijnenklooster aan de 
Wolfskuilseweg in Nijmegen. Hij was daar 
‘gardiaan’ maar, ondanks zijn goede zorgen 
voor zijn bejaarde medebroeders, stierf deze 
oude kloostergemeenschap geleidelijk uit. 

Gelukkig voor hem werd hij gevraagd om 
aan de universiteit les te gaan geven. Aan 
de faculteit ‘Wis- en natuurkunde’ doceerde 
hij ‘Natuurwetenschap en ethiek’. Maar hij 
werd daar ook al gauw studenten- en vooral 
huwelijkspastor.

Het Verengingsgebouw
In Overasselt werd al heel wat jaren nagedacht 
over een dorpshuis. Het verenigingsleven 
speelde zich vooral af in de zalen van de 
twee cafés. Voor de jeugdactiviteiten was er 
dringend behoefte aan onderdak. Tijdens zijn 
werk aan de universiteit ontdekte Werenfried in 
1970 dat op het universiteitsterrein een houten 
noodgebouwtje vrij kwam. Hij tipte hierover een 
aantal mensen en met vereende kracht werd, 
onder de bezielende leiding van Piet Nijs, de 
financiering, verplaatsing en wederopbouw 
van de keet als dorpshuis van Overasselt 
gerealiseerd. Zo stond pater Werenfried ook nog 
aan de wieg van het Verenigingsgebouw, waar al 
snel veel verenigingen hun plekje vonden. In de 
ontmoetingsruimte hangt een klein monumentje 
dat Werenfried werd aangeboden door de drie 
carnavalsverenigingen van Overasselt. Het is 
een door Henk van Hout gemaakte plastiek van 
een gitaar in brons, de ‘gieter’ van Werenfried. 
Daarnaast hangt een ingelijste tekst met foto van 
de pater. Pas in 1983 werd het houten gebouwtje 
vervangen door het huidige Verenigingsgebouw.

Hoewel Werenfried beweerde dat hij te weinig 
zitvlees had voor een bestuursfunctie, werd hij in 
de kloosterorde van de Kapucijnen gekozen tot 
‘provinciaal’, de hoogste rang in de orde. Deze 
taak heeft hij vele jaren vervuld. Hiermee werd 
hij tevens pastor voor zijn medebroeders. Pater 
Werenfried van Venrooij is op 25 augustus 2012, 
76 jaar oud, aan longkanker gestorven. Veel 
dorpsgenoten die pater Werenfried in Overasselt 
hebben meegemaakt zullen met veel waardering 
en genegenheid aan hem terugdenken.

WERENFRIED DE ARTIEST

DE ‘GIETER’ VAN WERENFRIED
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