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WAAR BESCHIKBAAR?
De Dorpskrant Overasselt is
via internet en email gratis
beschikbaar. Wilt u de krant
ook via de mail? Stuur uw
mailadres naar:

<] info@overasselt.info

VOLGENDE EDITIE

De volgende Dorpskrant ligt in
de week van 9 september op
de mat.

DEADLINE

Heeft u kopij voor de
Dorpskrant? Heel graag! Mail
uw verhaal véér 14 augustus

redactie@overasselt.info

Ve behouden ons hel recht
voor de ingezonden artikelen
in te korten.

ADVERTEREN?

Tegen aantrekkelijke tarieven
kunt u uw advertentie in de
Dorpskrant laten plaatsen.
Die komt dan zowel in de
papieren versie als de
digitale versie Voor tarieven
informeert u via:

[>-] redactie@overasselt.info
NIET ONTVANGEN?

Heeft u de Dorpskrant niet
ontvangen? Bel naar:

) 024-6222110

VAN DE REDACTIE

Turbulente tijden! Na twee jaar mondkapjes en virtueel mens-zijn,
mogen we elkaar weer live ontmoeten, zien en aanraken. Maar
de opluchting die deze pandemie teweegbracht wordt ineens
teniet gedaan door de oorlog in Oekraine. Je mag hopen dat

de lessen die Hitler ons in zijn testament heeft nagelaten echt
geleerd zijn en we nu dus anders omgaan met zo'n potentaat;
eerder duidelijk maken dat grenzen zijn overschreden om
daarmee erger te voorkomen. Oekraine leeft ook in ons dorp. Op
de voorplaat prijken Olena, Masha en Olina drie van de ongeveer
140 vluchtelingen in de Overasseltse vennen. £Ze hebben gekookt
voor dorpelingen en dat deden ze goed. Misschien dat ze ermee
doorgaan.

Ons zomernummer staat weer boordevol interessante verhalen
die een dieper inzicht geven in ons mooie dorp aan de Maas.
Onze nieuwe burgemeester maakt zich nader kenbaar, u krijgt
een doorkijkje in het verleden van onze lokale (ooit beroemde)
tafeltennisvereniging, wat over de geschiedenis van den Tempel,
het droeve ocorlogsverhaal van boerderij de Morsheuvel, een
gedicht in plat-Overasselts, een interview met kunstenaar Toon
Peters, het werk van dorpsgencot Radboud Stam komt in de
schijnwerpers en nog veel meer, De meeste artikelen zijn van de
hand van eigen redactieleden. Maar we hopen nog steeds op wat
meer geschrijf vanuit Overasselt zelf. Schroom toch niet: er vast
en zeker wel iets met betrekking tot ons dorp dat u met anderen
zou willen delen. Leuke korte informatieve stukjes hopen we van
u te ontvangen. Maar natuurlijk breekt de zomer aan en wensen
we u naast veel leesplezier ook een fijne vakantietijd toe.

DOOR DE REDACTIE

VASTE BEZORGER DORPSKRANT

Een van onze bezorgers heeft ons na jaren trouwe dienst laten
weten dat we op zoek moeten naar een nieuwe bezorger. Het
gaat om een stapeltje dorpskranten (65 exemplaren) voor de
volgende straten: Schappenveld/Korenbloem/Klaproosstraat/
Bovenschap/Benedenschap. En dat zes keer per jaar. Wie, 0 wie
helpt ons uit de brand?

Stuur een mail naar: redactie@overasselt.info

druldcer regio.

betaalbaar - betrowwbagy - swel

ADVERTENTIE



DOOR DE REDACTIE

DORPSKRANT OVERASSELT GRATIS? DACHT ’T NIET!!

Zes maal per jaar ontvangen alle huishoudens

in en om Overasselt deze Dorpskrant gratis.

Al meer dan & jaar. Begonnen met 16 pagina’s
en inmiddels tot soms wel 40 (!) bladzijden met
Overasseltse artikelen. Voordat het blad bij u op
de mat valt, zijn er al veel vrijwilligers mee bezig
geweest om dit mogelijk te maken. Vooral redac-
tieleden en bezorgers.

Misschien hoort u bij mensen die nog niet zo
lang in ons dorp wonen of weet u niet hoe het
zit met de financiering van de Dorpskrant: heb ik
daar een abonnement voor of is het echt hele-
maal gratis? We leggen het u nog eens uit; we
hebben druk- en lay-outkosten. En hoewel we af
en toe inkomsten uit advertenties hebben, kun-
nen we die kosten daarmee écht niet dekken.
Daarom hebben we in 2019 (wéér met vrijwilli-
gers!!) een actie in het dorp gehouden om het
blad structureel gefinancierd te krijgen. We vroe-
gen u om uw bank toestemming te geven om via
een jaarlijkse automatische incasso een bedrag
naar ons over te maken. We wilden niet met een
abbonnementsysteem gaan werken: veel te veel
administratie. Dus zo'n incasso was op basis van

DOOR WIM COUSIIN

vrijwilligheid. Je kon destijds 5 euro, 10, 15, 20 of
25 euro per jaar aan ons laten overmaken. Veel
mensen deden dit ook van harte, waarvoor na-
tuurlijk onze dank. Maar het bestand van vrijwil-
lige betalers krimpt: door verhuizen of overlijden
e.d. Bovendien groeit het aantal inwoners als
gevolg van nieuwbouw.

We vragen nu aan hen die nu nog geen jaarlijk-
se bijdrage voor Dorpskrant Overasselt betalen
een mailbericht met daarin uw telefoonnummer
naar ons te sturen, waarin u aangeeft ook een
bijdrage te willen leveren. Onze penningmeester
neemt dan contact met u op om de incasso-op-
dracht op uw maat in orde te maken.

U kunt mailen naar redactie@overassell.info

OEKRAIENSE VROUWEN KOKEN DE STERREN VAN DE HEMEL

Op de voorplaat van deze Dorpskrant zag u ze
al. Het zijn van links naar rechts Olena, Masha
en Alina. Drie van de & miljoen Oekraiense
vluchtelingen. Ze worden door gemeente en
veel vrijwilligers opgevangen in de Overasseltse
Vennen, het Buitencentrurn daar. Prachtige
locatie natuurlijk maar wat comfort en privacy
betreft gun je ze wat meer. Vooral als het

langer gaat duren. Via Overasseltse vrijwilligers
zijn onze drie dames terecht gekomen in het
Verenigingsgebouw met de top-keuken daar:
‘KooKpunt Overasselt'! Vioor zo'n 35 mensen
hebben zij daar een heerlijk gekookt. Het was
niet alleen lekker: het was rete-gezellig. Er zijn
plannen om het vaker te doen. Op die manier
snijdt het mes aan twee kanten: de vluchtelingen
hebben grote behoefte om iets (terug) te

doen én dragen met hun maaltijden bij aan de

samenhang in ons dorp. Die heeft immers door 2
jaar Corona een flinke knauw gehad. We houden
u op de hoogte,




DOOR MIEKE DE GRAAFF

KENNISMAKING MET BURGEMEESTER JOERIE MINSES

Kennismaking met onze nieuwe burgemeester
lijkt eigenlijk niet meer nodig. Joerie Minses heeft
zelf immers al veel actie ondernomen om de
inwoners en de omgeving van onze dorpen te
leren kennen en om ons te laten zien wie hij is.

Een kennismakingskaartje huis-aan-huis, de
uitnodiging aan ons allen om met hem te gaan
wandelen, waarvan hij ook nog eens verslag
deed op Facebook, en alle evenementen in onze
gemeente die hij inmiddels heeft bezocht. En
dat ondanks de grote afstand tussen zijn huidige
woonplaats en onze gemeente. Maar Joerie
Minses heeft dit contact met de mensen nodig
om als burgemeester te kunnen functioneren.
Deze zomer verhuist hij, samen met zijn partner
Maartje en hun dochter Daantje, naar Malden.
Tot die tijd rijdt hij op en neer tussen Alphen-
Chaam en Malden. Hij ziet dat als een probleem
van hem zelf, waar de inwoners van onze
gemeente geen last van mogen hebben.

Wie is Joerie Minses?

Joerie werd 41 jaar geleden geboren in Weert

en groeide op in Kelpen-Oler, een dorpje in de
gemeente Leudal. Op 17-jarige leeftijd deed hij
eindexamen van de middelbare school en ging
Rechten studeren in Maastricht. Hij wist absoluut
nog niet wat hij wilde worden, maar deze studie
bleek bij hem te passen en zou hem later van nut
zijn bij zijn verdere carriére.

Toen hij 23 was ging hij op zichzelf wonen
maar, tot zijn 35ste, wel in zijn dorp Kelpen-
Oler. Hij vervulde er diverse functies in het
verenigingsleven, o.a. als voorzitter van

de jeugdvereniging en secretaris van de
voetbhalclub. Onze burgemeester weet dus

als geen ander hoe belangrijk het voor jonge
mensen is om in hun dorp te kunnen blijven
wonen. En hoe essentieel het voor een dorp is
om de jongeren binnen de dorpsgemeenschap te
kunnen behouden.

Vanuit het verenigingsleven belandde hij in de
politiek. Als vierde op de lijst van de lokale partij
‘Ronduit Open’ werd hij gemeenteraadslid en,
na enkele jaren, zelfs fractievoorzitter. Na de
gemeentelijke herindeling verwierf hij de functie
van wethouder en locoburgemeester in de nieuw
gevormde gemeente Leudal. Dat hij uviteindelijk
burgemeester werd is wel bijzonder. Het is in
Nederland nog steeds vrij ongebruikelijk dat
iemand die niet gebonden is aan een landelijke
partij deze functie krijgt.

Wandelen met de burgemeester

Geinspireerd door Boudewijn Blich, besteedt
Joerie Minses zijn vakanties het liefst op een
eiland. Groot of klein, dat maakt niet uit. Naast
eilanden als Cyprus, Corsica en zelfs |Jsland, is
hij ook op vrijwel alle Wadden-eilanden geweest,
niet alleen de Nederlandse, maar ook de Duitse
en de Deense.



Op het Duiste eiland Baltrum zag hij in het
gemeentehuis een kaartje waarop stond “Laufen
mit Herr Burgermeister”. Een uitnodiging van

de plaatselijke burgervader om met hem langs
het strand te rennen. Joerie had toen net zijn
benoeming in Alphen-Chaam op zak en bedacht
dat het leuk zou zijn om met inwoners te gaan
wandelen (in plaats van hardlopen) om op die
manier kennis te maken met de mensen en met
zijn nieuwe omgeving. Dat was in zijn vorige
gemeente zo'n succes dat hij dit in de gemeente
Heumen ook is gaan doen.

Hobby's

Op het gebied van sport was Joerie in zijn jeugd
vooral actief op het bestuurlijke vlak. Hij was wel
secretaris van de voetbalclub, maar voetbalde
zelf niet. Later, in Alphen-Chaam, werd hij lid van
een actieve loopgroep. Na de dodenherdenking

DOOR NICK EGTBERTS

bij het bevrijJdingsmonument hier in Overasselt,
ging hij diezelfde avond nog naar Wageningen
om met de lopers van zijn groep, in estafette, het
bevrijdingsvuur van Wageningen naar Alphen-
Chaam te brengen.

Een van zijn grote passies is geschiedenis,
vooral de historische achtergrond van zijn eigen
omgeving. Een passie die de route van zijn leven
volgt. Van Kelpen-Oler naar Alphen-Chaam en
nu naar onze gemeente. Tijdens de wandelingen
met inwoners heeft hij goed om zich heen
gekeken en zich al veel laten vertellen over wat
er onderweg te zien was.

Burgemeester Joerie Minses is zich heel snel
aan het inleven in zijn nieuwe gemeente. Wij
hopen dat wij in de toekomst veel plezier van
hem mogen hebben en hij van ons.

. WANDELEN MET DE BURGEMEESTER

DORPSONTWIKKELINGSPLAN, HOE ZIT DAT NU?

In het najaar van 2020 is de DOP-groep bij
elkaar gekomen om het verder te werken aan
het plan dat ooit in 2007 gestart is. Een ‘Dorps-
platform 2.0" zogezegd. Deze groep bestaat uit
een vijftiental personen van diverse pluimage
en heeft de afgelopen maanden zeker niet
stilgezeten. Het antwoord op de vraag: ‘hoe nu
verder?' is uit en te na besproken maar het zal
duidelijk zijn dat deze groep niet het antwoord
gaat geven. Dat moet het hele dorp doen.

Vandaar dat er geénquéteerd gaat worden,
aan , ofwel huis aan huis! Op 28 augustus
gaat de enquéte verspreid worden en enkele
dagen later opgehaald worden. In de vragen
komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Wonen, verkeersveiligheid, groen en en bedrij-

vigheid. Recreatie en toerisme, duurzaamheid
en verbinding. Over elk onderwerp krijgt u 4 a
5 korte en duidelijke vragen. Een grote groep
vrijwilligers zal haar uiterste best doen om
voor 6 september de formulieren weer op te
halen waarna binnen enkele weken de uitslag
bekend zal zijn. De uitslag wordt later in het
Verenigingsgebouw op feestelijke wijze gepre-
senteerd. Details over deze avond zijn nog niet
bekend maar het zal hoe dan ook een gedenk-
waardige avond worden.

Bestuur DPO

Ps: voor €5 per jaar bent U al lid van het DPO!
Het overwegen waard......
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MEESTER JACOBS VERTELT

Tussen 1900 en 1996 is het onderwijs in ons dorp gevormd en geleid door drie markante figuren. Dat
op zich al is redelijk uniek, drie schoolhoofden, nu zijn het directeuren, in honderd jaar. Eerst was er
meester P. A. (‘Paatje’) Kuppens, daarna meester Schlicher en vanaf 1965 werd het onderwijs geleid
door meester Jacobs. Jarenlang woonde meester Jacobs op de Koningin Wilhelminastraat, op de
hoek met de Zilverbergweg, en sinds enkele jaren is hij neergestreken in Buurderij ‘De Lage Hof’,
samen met zijn vrouw die inmiddels veel zorg nodig heeft. Met, zoals hij zelf zegt, “Dag en nacht
uitzicht op De Zon". Genoeg redenen voor de Dorpskrant om met hem in gesprek te gaan. In plaats
van een interview heeft meester Jacobs gekozen om zelf zijn verhaal te vertellen en is vanaf nu aan

het woord,

Hoe ik in Overasselt kwam

In 1939, dus nog ‘voor de oorlog’, ben ik in
Dedemsvaart geboren. Ik zou in 1945 naar

de eerste klas van de Lagere School gaan.

De basisschool, met daarin de kleuterschool,
bestond nog niet dus kinderen gingen met

vier jaar naar de kleuterschool en pas na hun
zesde verjaardag naar de ‘grote’ school. Er
zaten evenwel nog soldaten in de school en
toen die uiteindelijk vertrokken lieten ze een
enorme ravage achter in het gebouw. We kregen
toen af en toe wat les in een zaaltje van het
parochiegebouw. Van structureel onderwijs (met
name het leren lezen) is toen weinig terecht
gekomen. Daar heb ik mijn hele leven last

van gehad. |k maak me dus ook zorgen over
de kinderen die veel lesuitval in de coronatijd
hebben gehad. Toen ik de allereerste dag uit
school kwam vroeg mijn vader hoe ik het had
gevonden op school. Ik heb gezegd dat ik het
heel mooi vond, er werden prachtige verhalen
verteld en dat ik later ook schoolmeester wilde
worden!

En van jongs af aan heb ik daar naartoe gewerkt.

Na mijn middelbare school ben ik vijf jaar naar
kostschool geweest, de aartsbisschoppelijke
kweekschool in Hilversum. We studeerden daar
met 240 jongens onder leiding van de fraters. Ik
heb daar mijn onderwijsbevoegdheid gehaald en
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De hoofdakte

Daarna moest ik in militaire dienst. Eerst

een basisopleiding en dat vond ik best leuk,
spelen op de hei en marcheren. Maar na

de basisopleiding werd ik weer naar school
gestuurd, een opleiding militaire administratie.
Dat vond ik helemaal niet leuk en je moest

er nog hard studeren ook. Na een slecht
gemaakt proefwerk zat je zomaar een weekend
binnen en ik had net verkering! Ik leerde daar
dienstcorrespondentie, salarisadministratie,
omgaan met wet- en regelgeving,
verlofadministratie en meer van zulke zaken
waarvan ik niet dacht die ooit nodig te hebben.

Ik kreeg echter de kans de dienst voortijdig

te verlaten, omdat in Ommen een klas al drie
maanden geen les had gehad, want er was
geen onderwijskracht. En zo stond ik als jong
onderwijzer ineens voor een combiklas met

52 leerlingen in een ruimte van wat ooit een
jeugdherberg was. Samen met mijn aanstaande
vrouw, die uit Hoensbroek in Zuid Limburg
kwam, maakten we plannen voor de toekomst.
We wilden trouwen en ik zocht een baan ergens
tussen Hoensbroek en Dedemsvaart in. Via

een zoon van het schoolhoofd in Dedemsvaart
hoorde ik van een vacature in Overasselt. Ik
moest eerst in de atlas kijken waar dat eigenlijk
lag.



Op tweede kerstdag 1963 heb ik pastoor van
Hout in Overasselt opgebeld. Het kerkbestuur
was in die tijd ook schoolbestuur. Toen de
pastoor hoorde dat ik de hoofdakte had, mijn
aanstaande vrouw ook onderwijzeres was en
dat ik ook nog een administratieve opleiding
had gehad zei hij: “Nou, dan bent U benoemd.”
Ik zei dat ik eerst nog wel even wilde praten,
want we wilden ook meteen een woning. Dus
de volgende dag op de motor naar Overasselt.
Aangekomen bij de pastorie belde ik aan.
Anna, de huishoudster, deed open en ik vroeg
of ik de pastoor kon spreken. “Waar gaat het
over?” vroeg Anna. “Dat bespreek ik wel met de
pastoor!”

De pastoor zei dat het kerkbestuur geen woning
had, maar wilde wel even opbellen. Even later
kwam er een man met een vechtpetje op in een
VW kever voorrijden. Hij stelde zich voor als
Gijsbers. Hij had niet direct een woning maar dat
was voor 1 augustus 1964 wel te regelen. Ik had
in ieder geval een baan!

De pastoor wilde mij ook nog graag even de
kerk laten zien. We liepen door een gangetje
naar de kerk. In de kerk zei de pastoor mij waar
ik elke zondag om negen uur moest gaan zitten
om dan toezicht te houden op de kinderen in

de kindermis. “Maar meneer pastoor, dat ga

ik echt niet doen, ik ben net aangenomen als
schoolmeester en niet als toezichthouder in de
kerk." Pastoor van Hout werd meteen heel boos,
liep rood aan en zei nu al spijt te hebben van zijn
handtekening onder mijn benoemingsakte.

Op 1 augustus 1964 (de eerste dag van de grote
vakantie, want we kregen toen geen vrij om te
trouwen, dat deed je maar in de vakantie) zijn
we getrouwd en op 2 augustus naar Overasselt

gekomen. We zijn gaan wonen in het huis aan
de Hoogstraat 52, waar nu het kantoor van
het Buitensportcentrum zit. Ondertussen was
de kindermis afgeschaft en zaten de kinderen
gewoon bij hun ouders in de kerk. De pastoor
was eigenlijk best een aardige man.

We kenden helemaal niemand in het dorp, maar
onze huisbaas, Jan van de Burgt en zijn moeder
(Moed van de Burgt) hebben ons snel geleerd
hoe de hazen hier liepen. Zo ook waar we ons
witte brood voor de wittebroodsweken konden
kopen, welke huisarts we het beste konden
nemen en hoe we aan de krant konden komen
en meer van dit soort zaken. Buurman van Haren
(Koos van het Roth) zorgde voor de groente en
leerde mij hoe ik dat zelf moest verbouwen. Er
was namelijk in die tijd geen groentewinkel. Zijn
vrouw leerde mijn vrouw hoe met wecken een
wintervoorraad moest worden aangelegd.

We hebben toen ook kennisgemaakt met het
hoofd der school, meester Schlicher, en een
bezoek aan beide scholen gebracht: de school
aan de Kasteelsestraat en een 3-klassige
school aan de Julianastraat. |k schrok wel bij het
zien van die scholen. Aan de Kasteelsestraat
stonden nog schoolbanken met griffelleggers en
een kolenkachel achter in de klas, kale houten
vloeren en urinelucht in de gang. Zoiets had ik
nog nooit gezien! Wij hadden in Dedemsvaart
gewoon centrale verwarming en alle scholen die
ik daarna heb gezien hadden dat ook. En ook lag
overal vioerbedekking.

Maar ik wist toen nog niet dat zowel mijn militaire
administratieve opleiding als de hele oude school
met oude leermiddelen mij zeer goed van pas
zou komen en mij veel mogelijkheden zouden
bieden.

Dit was mijn eerste klus. In 1964 kwam er ineens een bouwvergunning en maakten we van deze drie
klassige school een vijf klassige school en gedurende de bouw kwam er een vergunning voor nog
een lokaal. Bouw begonnen in 1965 en in 1966 in gebruik genomen. Het kunstwerk is van de hand
van Wim Klabbers (geboren in Overasselt en destijds woonachtig in Milsbeek).
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IN GESPREK MET WIM KUIJPERS

De eenzame fietser

Wie hem niet persoonlijk kent heeft hem toch
zeker wel eens zien fietsen. Wim Kuijpers fietst
op 84-jarige leeftijd nog dagelijks 20 kilometers
of meer om zijn fysieke conditie op peil te
houden. Meestal alleen. Niet elektrisch, maar
nog op een gewone fiets die mechanisch wordt
aangedreven door zijn benen.

Wie al wat langer in Overasselt woont kent deze
markante inwoner van ons dorp waarschijnlijk
ook van zijn geschiedschrijving over Overasselt,
van zijn bijenkasten die destijds bij het Agrarisch
museum aan de Garstkampsestraat stonden en
van zijn rol als gemeenteraadslid.

Wim werd geboren in Zeeuws-Vlaanderen en
kwam in 1972 in Overasselt, samen met zijn
vrouw Thea en drie kinderen. De vierde was
op komst. Aan de Boterbosstraat had hij een
flinke lap grond kunnen kopen, waarop hij een
huis liet bouwen en daar woont hij nog steeds.
Op een mooie dag in mei werd ik door hem en
Thea gastvrij ontvangen in hun prachtige grote
achtertuin.

Bioloog

In zijn werkzame leven was Wim Kuijpers
bioloog. Hij studeerde biologie aan de universiteit
van Utrecht. In die tijd had deze studie nog

een zeer brede basis met zowel botanische als
zoologische vakken. Wim koos voor chemische
dierfysiologie. Na zijn afstuderen kreeg hij

in 1963 een baan in het Radboudziekenhuis

op de afdeling KNO, met als eerste opdracht
het opzetten van een laboratorium. Daar

heeft hij zich gedurende zijn werkzame leven
beziggehouden met onderzoek naar de
werking van het gehoor, zowel normaal als
pathologisch. Met name wijdde hij zich aan de
infectieprocessen in het middenoor. Hierbij nam
het faciliteren van experimenteel onderzoek

en het begeleiden van promotieonderzoek van
KNO-artsen in opleiding een belangrijke plaats
in.

Wim promoveerde op de biochemie van het
binnenoor. Een uiterst kwetsbaar gebied om

te onderzoeken, want elke beschadiging aan
het binnenoor is onherstelbaar. Voor zijn
onderzoek ontving Wim de prestigieuze Guyot-
prijs. Deze wordt door de RUG toegekend
voor buitengewone prestaties op het gebied
van auditieve wetenschap en otologie
(oorheelkunde).

Als gepensioneerd bioloog kan Wim zich thuis

in zijn tuin uitleven in de botanische kant van
zijn vak. Want Wim houdt van alles wat groeit en
bloeit en steeds weer boeit. En dat is allemaal te
vinden in zijn bloementuin, zijn moestuin en bij
zijn bijen. Als kind leerde hij van zijn vader bijen
te houden en dat is hij altijd blijven doen. Zijn
bijenkasten heeft hij zelf gebouwd, want Wim
heeft twee rechterhanden, waarmee hij mooie
dingen knutselt. Veel van zijn groenten verbouwt
hij zelf. Op de foto is te zien hoe hij trots zijn
tomatenoogst toont.



Amateur Historicus

Wim is een groot liefhebber van geschiedenis
en hij bleek in Overasselt niet de enige te zijn.
Bij het aanvragen van zijn bouwvergunning,

in het oude gemeentehuis aan de
Schoonenburgseweg, kwam hij in contact met
Gerard Rooijakkers, ambtenaar van bouw- en
woningtoezicht en eveneens geinteresseerd

in de historie van deze omgeving. Samen met
hem, Andre van Zuijlen en Gerard Broens,
vormde Wim een historische werkgroep die

de geschiedenis van deze streek verder ging
bestuderen, ieder vanuit zijn eigen achtergrond.
Wim had zelf ervaring met paleontologie en
met schrijven. Hij nam daarom vooral het
prehistorische deel voor zijn rekening, met het
ontstaan van ons landschap, veel schrijfwerk en
de eindredactie.

Ma jaren van onderzoek, was de werkgroep

er klaar voor de opgedane kennis met
dorpsgenoten en andere geinteresseerden te
delen. Met ondersteuning van de gemeente
werd in december 1978 hun boek ‘Geschiedenis
van de maasdorpen Overasselt, Nederasselt,
Balgoij en Keent' gepresenteerd. Een historisch
document vol wetenswaardigheden over het
ontstaan van deze dorpen. Maar daar bleef het
niet bij. In 1991, bij het honderdjarig bestaan
van de kerken van Overasselt en Nederasselt,
beide gewijd aan Sint Antonius Abt, werden
Wim Kuijpers, Gerard Rooijakkers en Anton
Theunissen door pastoor van Tiel gevraagd de
kerkgeschiedenis van beide dorpen op schrift

te stellen. Hun boek ‘Een eeuwfeest rond Sint
Antonius Abt’ werd in 1991 uitgegeven, onder
redactie van W. Kuijpers en A. Coppens-Baeten.

Beide boeken zijn te vinden in de bibliotheek in
het Verenigingsgebouw.

Met de historische werkgroep was Wim ook
betrokken bij de oprichting van het Agrarisch
museum. Door de samenvoeging van de
gemeente Overasselt met de gemeente
Heumen, in 1980, kwam de gemeentewerkplaats
aan de Garstkampsestraat leeg te staan. Een
mooie plek voor een Agrarisch museum. Koos
van Casteren en anderen hadden al veel
voorwerk gedaan, maar er was een duwtje nodig
om het te realiseren. Wim nam de taak op zich
een bijenstal te realiseren, de bijenkolonies

te verzorgen en het geven van uitleg aan
scholieren. Zijn bijenkasten hebben daar gestaan
tot de verhuizing van het museum naar Buurderij
‘De Lage Hof".

Politicus

Zijn inmiddels opgebouwde contacten in het dorp
brachten Wim ook in aanraking met de politiek.
Hij werd lid van de VCG (Verenigde Centrum
Groeperingen), een fusie van een aantal kleine
groeperingen. De gemeente Overasselt kende in
die jaren nog geen landelijke politieke partijen.

De verkiezingen van 1974 leverden Wim een
raadszetel op. Het oude gemeentehuis was
inmiddels afgebroken en de raadsvergaderingen
vonden plaats op de bovenverdieping van de
oude pastorie die de functie van gemeentehuis
had overgenomen. Dit was wel heel ander werk
dan het fundamentele gehooronderzoek, maar
een goed luisterend oor is voor een raadslid
immers ook onmisbaar. Wim zag de politiek in
de gemeenteraad vaak als een woordenspel.
De inhoudelijke discussies vonden toch vooral
plaats in de commissievergaderingen.

De samenvoeging van de gemeente Overasselt
met de gemeente Heumen in 1980, de werkdruk
en zijn gevorderde leeftijd waren voor Wim
redenen om te stoppen met het raadswerk.

Hij was nog wel een periode voorzitter van de
lokale afdeling van het CDA. Zijn afwezigheid in
de gemeenteraad duurde echter niet heel lang
want van 1986 tot 1994 zat hij voor het CDAin
de gemeenteraad en hij was zelfs een periode
fractievoorzitter.

Ma een lange periode van ernstige
gezondheidsproblemen, als gevolg van een
aneurysma van de aorta en de daaropvolgende
complicaties, verkeert Wim Kuijpers nu gelukkig
weer in goede conditie. Zijn energie kan hij volop
kwijt in zijn fietstochten, knutselen, zijn grote
tuin, het lezen van vooral historie en van zijn
kinderen en kleinkinderen. Al deze bezigheden
maken dat hij niet meer de behoefte voelt om
ook nog maatschappelijk actief te zijn. Ik wens
hem en zijn vrouw Thea nog een lang en gezond
leven. Dat we hem nog lang zien fietsen.



DOOR ANNEMIEKE VAN LIN EN THEO DINNISSEN

VERHAAL VAN NELLIE VAN KUPPENVELD

Interview afgenomen op 10 mei 2019.

Nellie is geboren op 1 februari 1924 in het huis
bij de stoomzuivel fabriek de ‘Eendracht’ aan de
Schoonenburgseweg in Overasselt.
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Tegenwoordig woont zij in het verzorgingshuis
‘Jan de Wit kliniek’ in Bakel. Nellie is 95 jaar en
nog helder van geest. Zij is nooit getrouwd. Ze
was het jongste meisje in het grote gezin van
Piet van Kuppenveld en Petronella Dinnissen
en is vernoemd naar haar zusje dat in 1918 was
geboren en helaas jong is gestorven.

Jos, Nellie, Tiny, Thé, Toon, Jan, Gerrit, Cor, Piet, Marie

Haar zus Marie was de oudste in het gezin

en werd kraamverpleegster. Haar oudste

broer Piet is op 12 mei 1940 gesneuveld op

de Grebbenberg. Naar hem is de ‘Piet van
Kuppenveldstraat’ genoemd die viak bij de plaats
ligt waar het voor-ouderlijk huis van de fam. van
Kuppenveld stond. Hier zijn ook haar zus en drie
broers geboren.

Drie broers zijn het religieuze leven ingegaan.
Cor, pater Rudolf, trad in bij de Passionisten in
Mook en werkte o.a. als pastoor in Griendtsveen.
Gerrit, broeder Stefans, trad in bij de paters

van de H. Familie in Grave en werd broeder
tuinman. Deze functie heeft hij ook bekleed in
Rome waar de paters een nieuw klooster hadden
gesticht. The, pater Venantius, trad ook in bij de
Passionisten in Mook en ging naar de missie

in Brazilié. Andere broers van haar vertrokken
naar Brabant en enkelen gingen net als hun
vader de melkbranche in. Ook in Asten is een
van Kuppenveldstraat, op de plaats waar de
voormalige kaasfabriek van Campina stond.
“Uiteindelijk is het ons allemaal met de paplepel
ingegeven”, zei Nellie.

Cor(pater Rudolf), vader Piet, Marie. achterste rij;
The(pater venatius), Jan, Nellie, Jos, Piet, Antoon,
Tiny.

Nellie had bij haar geboorte een heup afwijking
waardoor zij mank liep. Omdat ze slecht ter been
was is ze tijdens het spelen en een keer op weg
naar school in de sloot langs de weg gevallen.
Ze vertelde dat de toenmalige burgemeester
van de Vijver haar een keer uit het water heeft
gered. Zij is op 6-jarige leeftijd geopereerd in
het ziekenhuis in Utrecht waar met een beugel
geprobeerd werd een been langer te maken en
daarvoor moest zij een jaar lang iedere maand
naar Utrecht. Hoe ze daar heen gingen wist
Nellie niet meer. Later kwam het probleem weer
terug maar toen kon er niets meer aan gedaan
worden,

Zij wist zich de namen van de schoolmeesters
en juffen nog goed te herinneren. Ze noemde
meester Schlicher, meester Groen, juffrouw van
Lier, juffrouw de Krijger en meester Heinen. Ze
nam ook actief deel aan het sociale leven in
het dorp en was vanaf het prille begin lid van
korfbalclub O.N.A.



v.l.n.r..1e rij Coba v.d.Burgt, Leds Duighuizen, An
Klabbers, Wilhelmien de Bruin, Tonnie v.Dijk. 2e rij
Koosje Arts, Roos Peters Weem, Leida Duighuizen,
Lies v.Haren, Nellie Derks, Nellie v.Kuppenveld, en
Nellie v.Lin met vlag. Deze foto is genomen in de
wei naast café van Lin, op de achtergrond zie je de
bomen van de Zilverberg.

In haar werkzame leven is zij maatschappelijk
werkster geworden na een 3-jarige opleiding in
Vught. Ze begon dit werk in Overasselt ergens
voor 1950, in dienst van de Katholieke Kerk.
Vroeger was dit nog geen beroep en moesten de
mensen hun problemen zelf maar oplossen. De
Kerk heeft hierin toen het voortouw genomen.

DOOR NICO AALDERING

De missie van het maatschappelijk werk was
kort gezegd: bevorderen dat alle mensen in de
samenleving tot hun recht komen als mens en
als burger. Oudere inwoners van Overasselt
zullen haar nog wel herinneren op haar Solex
en later met een autootje. Ze ging op bezoek bij
de mensen die hulp gevraagd of nodig hadden.
Dit waren vaak schrijnende gevallen van armoe,
ziekte, echtelijke ruzies en ander menselijk leed.
Ook stuurde zij de thuiszorghulpen aan die b.v.
bij een zieke moeder het huishouden draaiende
moesten houden. Dit waren vaak jonge meisjes
die lange dagen maakten, van 8 uur ‘s morgens
tot 18 uur 's avonds, soms tot zes weken bij één
gezin. Later werd ingevoerd dat de gezinshulpen
ook halve dagen gingen werken. Het was
belangrijk dat iedereen zijn werk goed deed en
er onberispelijk uit zag. Alle knoopjes van het
uniform dicht, schone schort en het kapje recht
op het hoofd.

Graag zou ze Overasselt nog een keer zien en
het graf van haar ouders bezoeken maar door
haar verlamming is dat niet meer mogelijk.

Helaas is Nelly op 8 mei jl. overleden. Zij is 98
jaar geworden.

FEESTELIJKE AFSLUITAVOND MUZIEKVERENIGING KNA

Op dinsdag 12 juli tussen 20.00 uur en 22.00
uur organiseert muziekvereniging KNA de zomer
afsluitavond in het Verenigingsgebouw. U kunt
deze avond, in de open lucht (bij mooi weer),
onder het genot van een drankje luisteren naar
de mooie muziek van klarinetensemble Mooi
van Hout en Bigband 6611. Traditiegetrouw
vindt tijdens deze afsluitavond ook de diploma-
uitreiking plaats van onze jeugdige muzikanten in
Overasselt, die het muziekdiploma A, B, C of D
hebben behaald. Ook deze muzikanten brengen
hun muziek ten gehore.

Deze zomer afsluitavond is voor iedereen gratis
toegankelijk.

Het klarinetensemble Mooi van Hout staat
onder leiding van Wim Romeijn en bestaat uit
18 leden, die allemaal klarinet spelen maar wel
van uiteenlopende soorten: van basklarinet tot
aan de besklarinet. ‘Mooi van Hout’ brengt een
gevarieerd repertoire dat bestaat uit klassiek,
jazz, pop en uiteraard Klezmer, geschreven voor
een klarinettenkoor.

Big Band 6611 bestaat uit 14 enthousiaste
muzikanten (pianist, drummer, basgitarist, gitaar,
alt-, tenor- en bassaxofonisten, trombone,
trompet en dwarsfluit). Samen spelen ze een
variatie aan pop, rock en jazz nummers, allemaal
in een ‘swing’ jasje. Het orkest staat onder
enthousiaste leiding van onze nieuwe dirigent
Pier Borkent.

Voor onze Bigband 6611 zoeken we
trombonisten en trompettisten! Ook andere
muzikanten zijn van harte welkom. Onze vaste
repetitieavond is op dinsdagavond van 20.00
uur tot 22.00 uur in het Verenigingsgebouw te
Overasselt. Heeft u interesse om mee te spelen,
kom dan gerust een keer luisteren of meespelen
en laat het ons weten door een mailtje te sturen
naar

info@knaoverasselt.nl.
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DOOR HANS VAN LANEN

WOIl WANDELING IN OVERASSELT

In de nacht van 7-8 augustus 1941 vond

een noodlottige crash plaats. Een Britse
bommenwerper werd op de terugweg naar de
basis geraakt door een Duitse nachtjager. Het
Britse vliegtuig is daardoor stuurloos geworden
en neergestort op boerderij De Morsheuvel.

Die boerderij lag destijds aan de kruising van
de Schoonenburgsestraat en het Hutsestraatje.
De volledige 7 koppige Britse bemanning en de
jonge bewoners van de boerderij (Jan en Marie
Welles en hun zoontje van 7 maanden) waren
op slag dood. Een ex- inwoner van Overasselt (
Jacques Arts ), die nu als vrijwilliger verbonden
is aan het Bevrijdingsmuseum Groesbeek, heeft
een studie gemaakt van deze crash. Hierbij is
veel informatie beschikbaar gekomen waarmee
we dit noodlottig voorval weer in herinnering
kunnen terugbrengen. In samenwerking

met stichting BevrijdingsMonument en het
Bevrijdinscomitee (de WOII stichtingen in

ons dorp) heeft het Erfgoedplatform Heumen
nagedacht over een passende herdenkingsplek.
In Overasselt zijn meerdere plekken met een
blijvende bijzondere herinnering aan de laatste
wereldoorlog. Hierdoor kwamen we op het idee
voor het uitzetten van een nieuwe historische.

Wandeling van ongeveer 9 km, die een aantal
memorabele plekken gaat verbinden:

* Het café (van Lin) dat als verzamelpunt diende
voor de mobilisatietroepen in 1939. Hierbij ging
het om Duitse soldaten tijdens de bezetting en
geallieerde soldaten in de periode van Market
Garden. In november 1944 trad Josephine Baker
hier voor de soldaten op.

* Mevrouws Wei, dit langs de Maas gelegen
uiterwaardenterrein was een bekend
landingsterrein in 1944, Het was ook de plek
waar gliders (na reparatie voor inzet elders)
op spectaculaire wijze weer de lucht in werden
getrokken.

» Het Overasseltse Broek, aan de noordkant
van het dorp gelegen. Hier vonden de meeste
landingen plaats.

» De Schoonenburgseweg, onderdeel van

de Liberationroute , met o.m. de voormalige
commandopost van de geallieerden, het lazaret
en de plek waar het Amerikaanse en Britse leger
contact maakten (bekende foto van de generaais
Gavin en Browning).

» De Morsheuvel waar de noodlottige crash van
de Britse bommenwerper plaatsvond.

GAT VAN DE NEERGESTORTE STIRLING é’u - w
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De route is tijJdens de viering van het 75-jarig
jubileum van Market Garden al een keer gelopen,
maar krijgt een aanpassing. De verkeersdrukte
van de Schoonenburgseweg wordt nu
grotendeels ontlopen, doordat we een fraaie lus
kunnen maken door het groene landingsgebied
in het Overasseltse Broek. Tijdens de wandeling
kan een - nog in te richten - informatie/rustplek
aan het Hutsestraatje worden aangedaan. Op
deze plek is een herdenkingsbord met aandacht
voor de slachtoffers van de crash gepland. De
gemeente Heumen verleent hierbij medewerking
en de betrokken agrariérs hebben ingestemd met
het wandelpad over hun grasland. Als beperking
geldt wel, dat gelet op de kwetsbaarheid van het
terrein, honden op dit stuk van het traject niet
zijn toegestaan.

Op dit moment wordt een folder ontwikkeld met
informatie over de route en de belangrijkste
gebeurtenissen in de oorlogsjaren. Met behulp
van QR-codes kun je straks tijdens de wandeling
ook achterliggende informatie in woord, beeld
en geluid aangeboden krijgen. We beschikken
over aardig wat foto’s en video's, die ook op de
beeldbank van het Erfgoedplatform Heumen

DOOR THED DIMMISSEN

GEDICHTEN IN UT PLAT

Schatse

Witte wha mien nog steeds kan verheugen
En dhét ik nooit vergééte bin

Ja utis echt gin leuge

Ut schatse vroeger op ut oppersvén

Mar aander kiender vermakte zich ut best
Op un veul grotter ven, dun uiversnest
Nog un adander déél van de jonge jeugd
Die vonde nie in de hei hun schatspretje
En dét duut me nog steeds un bietje deugd
Met as ik op ut botterbuske of de waoi, daor bij
Tante Netje.

As we terug kwaame van ut schatse

Hanwe ut altied barstens koud

Ons moe makte dan gauw werme sukelaoie
Op ut fornuus gestokt mhit hout

Oew haand konde werme an de kom

De voete in de oove van ut fornuus

As ge de sukelaoie dan had opgedronke
Vuulde oce eige pas wer lekker thuus.

As ut waoter veraanderd in ies

Gut er bij veul minse iets lééve

Sommigge lieke dan wel nie wies

Umdhét ze muteen ut schatse motte belééve.

beschikbaar zijn. { httpz//www.erfgoedheumen.
nifmediabank) Spectaculair zijn de beelden van
de gliders die op Mevrouws Wei * in de vliucht’
de lucht in worden getrokken en het (audio)
ooggetuigeverhaal van Hennie van Lin sr. , die
het als 16 jarige knaap met zijn vrienden heeft
meegemaakt.

Bijzonder zijn ook de vele fotobeelden uit de
collectie van Lin- Duighuizen, waaronder de
door de Amerikaanse militair Louis Hauptfleisch
gemaakte plaatjes (voorzien van authentiek
onderschrift!) uit de Market Garden dagen.

Het plan is om de wandeling op 7 augustus te
introduceren in samenhang met een bijeenkomst
in Buurderij De Lage Hof. Jacques Arts zal daar
een presentatie houden over de crash van (op
die dag) exact 81 jaar geleden. Daarnaast vertelt
hij over enkele andere gebeurtenissen uit de
WOll-periode. Aansluitend zal er gelegenheid
Zijn om in groepjes onder leiding van een gids
de wandeling te lopen. Verdere informatie over
de opzet van het programma en de aanmelding
voor deelname zal tijdig in de agenda van de
Dorpskrant worden bekend gemaakit.

Wintertenen

As ge last hét van wintertenen of un dander
ongerief

Hoefde echt nie meteen naor inne dokter of
arts

Want dieje raod is duk mar cumulatief

En oknog duk niks apart

Nee, ge mot elke merge over 't probleem pisse
Ok al liekt oe dhe nie fijn

Mar volgus mien grotmoed, ut kannie misse
Is dhét vur winterteene ut beste medicijn.

Inne schééle en inne manke

Inne schééle en inne manke liepe saame op de
stradt

Ze wouwe toen overstééke maar ze waore net
iets te laot

Un auto reed teege hun an en dhé was toen
hun lot

Potverdulleme riep de scheéle, hij reed ons
allebei hadst kapot.

Inne schouwe hond werd ie genoemd
Umdéttie oe nie an durfde te kieke

Mar toch okwér bij de vrollie un bietje berocemd
Umdét ie ze altied nao stond te blieke.
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DOOR HANS VAN LANEN

Alweer 33 jaar geleden streek ons gezin met
vier kinderen in Overasselt neer. We gingen
deel uitmaken van woonvereniging De Tempel,
waar mijn zus Jeannette en zwager Henk

al lid van waren. We bewonen elk een deel

van het huis en de schuren en het land erom
heen zijn gemeenschappelijk. Vanaf het begin
riep het huis, met haar bijzondere naam,
nieuwsgierigheid op naar de lange geschiedenis
die er aan verbonden is. Door de jaren heen
werd de wens om het verhaal te achterhalen
sterker. Den Tempel staat op de lijst van
gemeentelijke monumenten en ik wilde meer te
weten komen over het huis en de families die er
hebben gewoond. Door ons levendige gezin en
mijn drukke baan moest dit echter wachten tot de
pensioenjaren.

De vragen die ik mij stel:

. Waarom heeft deze plek zo'n lange
geschiedenis?

. Wat zeggen de archeologische vondsten?
. Waar komt de naam vandaan?

. Vanaf welke tijd was er bewoning?

. Wie waren de bewoners en wat was hun
bezigheid?

. Welke ingrijpende gebeurtenissen hebben
zoal plaatsgevonden.

Ik struin rond in archieven, op internet, en lees
talrijke geschriften op zoek naar bruikbare
informatie en probeer zo verhalen van
ooggetuigen en tijdgenoten te achterhalen.

Ik krijg natuurlijk ook hulp van de partners binnen
de lokale werkgroep Heerlijkheden Overasselt
(Loes Theunissen/ Harrie Joosten) en bewezen
‘Tempelkenners' als bv Jef Klabbers. Omdat het
verhaal over Den Tempel natuurlijk verbonden

is aan de geschiedenis van het dorp in het Land
van Maas en Waal, komt er vanzelf ook een
doorkijkje naar het bredere verhaal van de regio.
Met het op zorgvuldige wijze onderzoeken en
verzamelen van alle aspecten binnen het kleine
en bredere verhaal ben ik nog wel even bezig.
Dat is helemaal niet erg, want op deze wijze
terugkijken naar het verleden is voor mij een
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boeiende bezigheid geworden! Onlangs mocht
ik tijdens de maandelijkse vertelochtend in de
bibliotheek al stilstaan bij eerste bevindingen.

Ik geef ze hieronder in korte zinnen weer:

. De plek is hooggelegen op een van
oudsher doorwaadbare plaats aan het water;

. Archeologische vondsten (van met
name Olaf Verbaanschot en Peter de Munte)
bevestigen dat de plek al vele duizenden jaren,
vanaf het stenen tijdperk tot de nieuwe tijd, een
aantrekkelijke verblijfplek is geweest;

. Het is aannemelijk dat de kloosterorde
van de Tempeliers in de 13e eeuw er een
vestigingsplek hadden,

. Er zijn sporen gevonden dat het
Spaanse leger voorafgaand aan de slag op de
Mookerheide in 1574 bij Den Tempel de Maas is
overgestoken en gebivakkeerd heeft;

. In 1798 is Den Tempel overvallen door de
destijds beruchte Brabantse Bende: De schrik
was groter dan de buit;

. Vanaf ca 1700 is er blijkens bronnen
sprake van een “Regt op een klein vheer”

. Veer- en dranklokaal zorgden
eeuwenlang voor drukte, tientallen muntvondsten
uit de 17e, 18e en 19e eeuw bevestigen dit;

. Ten tijde van de dijkdoorbraak in
1925/1926 waren er ook grote zorgen over de
kwetsbare dijk oostelijk van Den Tempel;

. De lijn van eigenaren en bewoners

is vanaf 1600 compleet in beeld; er is
overwegend sprake van bestuurders: schout
(Schimmelpenninck 2x) rentmeester (Festen
5x) , veerbaas o.m De Schoer) en wethouder
(Gijsbers/ vd Berg).

Het bovenstaande is nog maar een begin.
Wanneer er onder de lezers nog aanvullende
verhalen bekend zijn, dan zou ik het zeer
waarderen daarover geinformeerd te worden.
Hetzelfde geldt voor eventueel beschikbaar oud
beeldmateriaal, bv uit de tijd van het dranklokaal
of de watersnood.
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DOOR MIEKE DE GRAAFF

OTTV, OVERASSELTSE TAFELTENNISVERENIGING

Eens de grootste van Gelderland en de trots
van Overasselt

‘Tafeltennis is een sport voor iedereen. Van
kleine kinderen tot sportieve grijsaards, mensen
in een rolstoel of met een kruk in de ene hand’.
Dit schreef toenmalig burgemeester Franz
Grienberger, tevens actief lid van OTTV, in het
voorwoord van de jubileumgids bij het 50-jarig
bestaan van de club. Inmiddels bestaat de OTTV
72 jaar en heeft behalve hoogtepunten ook diepe
dalen doorstaan.

Hoe het begon

In 1950 ging de Overasseltse voetbaliclub ter
ziele, maar de behoefte aan een sportieve
uitlaatklep bleef bestaan.

In het café van Toon Berlie (later ‘De Ster’) werd
pingpong gespeeld op 4 aan elkaar geschoven
cafétafels. Dat was wel behelpen, dus werd er
een tafeltennisblad gemaakt dat op twee tafels
kon liggen. Dat bracht de animo voor tafeltennis
pas echt op gang en enkele maanden later
werd de eerste echte tafeltennistafel in het café
geplaatst.

In de keuken van Wies Klabbers aan de
Hoogstraat werd door Piet Poos, Arnold Peeters
Weem, en Ad Klabbers in november 1950 de
Overasseltse tafeltennisvereniging opgericht.
Aanvankelijk met de naam ‘Sla raak’, maar deze
werd al spoedig omgedoopt tot OTTV. Men sloot
zich aan bij de Nederlandse tafeltennisbond en
ging competitie spelen in de afdeling Gelderland.

De pastoor gaf aanvankelijk toestemming om
R.K. voor de naam van de vereniging te zetten,
maar toen hij hoorde dat er zowel door dames
als door heren werd gespeeld, vond hij dat een
reden om zijn toestemming in te trekken.
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Het tafeltennis zou in Overasselt altijd verbonden
blijven met de horeca. Werd er aanvankelijk
gespeeld in café ‘De Ster’, na een aantal jaren
wist Theo Dinnissen, lid van OTTV en uitbater
van café ‘De Zon’, de sport naar zijn zaal toe

te halen. Op het ogenblik speelt OTTV in het
Verenigingsgebouw. Mede dankzij deze binding
aan horecalocaties bruiste de vereniging van
gezelligheid.

Tot 1958 floreerde de club, maar toen in dat jaar
‘R.K. v.v.Overasseltse Boys' opgericht werd,
kozen veel jongelui toch weer voor voetbal. Het
werd bijna de ondergang van het tafeltennis

in Overasselt. Toenmalig voorzitter Piet Nijs
overwoog zelfs de club op te heffen. Gelukkig
ging dat niet door maar werd besloten de
vereniging in ruste te laten voortbestaan.

Competitieteams uit de jaren '60 met v.l.n.r. Louis
Derks, Jan Klabbers (van Dries), Harry van Tilburg,
Johan Derks (de bakker), Annie van Langen,
Nellie de Bruin, Piet van Hout en Jacques Martens
(Laagstraat).

Op naar de top

Die rust duurde slechts twee jaar. In 1960 was
het Louis Derks die de club nieuw leven wist in
te blazen. OTTV groeide rond 1980 uit tot de



grootste tafeltennisvereniging van Gelderland. In
de competitie van de NTTB afdeling Gelderland
speelden voor OTTV tien seniorenteams en acht
jeugdteams. Het damesteam van Marian Jacobs,
Vera Jenniskens, Pia Helmich en Fieke Jacobs
speelde zelfs in de landelijke competitie en het
jeugdteam van Frank en Jos Derks en Roger van
de Hammen wist zelfs kampioen te worden in

de landelijke C-klasse. Het waren de gloriejaren
van het Overasseltse tafeltennis. Tot in de
beginjaren van deze eeuw was er, mede door de
bezielende jeugdleiding van Joost de Visser, veel
belangstelling voor tafeltennis bij OTTV.

Kermistoernooi

Grote landelijke bekendheid kreeg OTTV door
het jaarlijkse ‘Invitatietoernooi’, in de volksmond
ook wel ‘Kermistoernooi' genoemd, omdat het
altijd plaatsvond tijdens de Overasseltse kermis.
Dit toernooi is 52 keer georganiseerd. Soms in
de zaal van ‘De Zon', soms in de danstent voor
de kermisavonden, maar dikwijls werd in allebei
gespeeld. Een aantal jaren was de deelname
zo groot dat ook in het Verenigingsgebouw, de
gymzaal en 'De Ster' werd gespeeld. De laatste
Invitatietoernooien werden gehouden in sporthal
‘De Passelégt’. Als internationaal scheidsrechter
had Louis Derks goede banden had met de
bond en met de diverse verenigingen in het
land, waardoor hij regelmatig topspelers uit de
eredivisie hier naar toe wist te halen. Toch was
het toernooi volgens de Overasseltse spelers,
ondanks de landelijk bekende deelnemers,
vooral een gezelligheidstoernooi.

De Jaarmarkt

Een ander groot evenement dat OTTV jaarlijks
op tweede Pinksterdag organiseerde was de
Jaarmarkt. Dit begon in 1983 als antiekmarkt

in het Verenigingsgebouw, georganiseerd door
George Derks, Hemmie van de Scheur en
Louis Derks. Omdat antiek kostbaar was bracht
Hemmie, als bewaker, daar zelfs de nacht door.
Het jaar daarop werd de markt uitgebreid met
de Boterbosstraat, maar nu als rommelmarkt.
Daarna vond de Pinkstermarkt plaats in en
rondom café ‘De Zon' om uiteindelijk, na
toestemming van de provincie, op de Hoogstraat
te belanden.

De verhuur van kramen aan commerciéle
verkopers leverde de club veel geld op, maar er
bleef gelukkig ook ruimte voor maatschappelijke
organisaties zoals de KBO, de Harmonie en
andere organisaties, die spullen verkochten voor
hun vereniging of voor een goed doel.

De OTTV Jaarmarkt was een regionaal
evenement waar op het hoogtepunt 150 kramen
stonden waar zo'n 10.000 bezoekers naar
kwamen kijken. Om alles in goede banen te
loodsen was veel inzet nodig van leden van
OTTV die dit met liefde voor de club opbrachten.

Helaas is de belangstelling vanuit de
kraamhouders en het publiek voor een dergelijke
jaarlijkse markt in Overasselt in de afgelopen

tijd sterk verminderd. Door Covid was het in

de afgelopen jaren helaas niet mogelijk om

de jaarmarkt te houden. Daarnaast heeft de
gemeente aangegeven dat het 0.a. vanwege
veiligheid zeker niet meer vanzelfsprekend is

dat er op deze plek in de toekomst nog een
jaarmarkt kan worden georganiseerd.

OTTV in 2022

Het ledenaantal van de Overasseltse
tafeltennisvereniging is na de gloriejaren aan het
begin van deze eeuw behoorlijk teruggelopen.
Ondanks diverse OTTV wervingsacties in

de loop van de jaren is het niet gelukt om de
belangstelling, vooral bij de jeugd, voor de
tafeltennissport op te wekken.

Toch bestaat de club nog steeds. Een

vaste trouwe schare aan leden traint en
speelt elke week op woensdagavond in

het Verenigingsgebouw met veel plezier
recreatieve partijen. Daarnaast worden er
jaarlijks, naast andere sportieve uitjes, nog
clubkampioenschappen georganiseerd, veelal
gecombineerd met een kleinschalig (invitatie)
toernooi.

Wie belangstelling heeft voor een gezellige en
sportieve woensdagavond vanaf 20.30 uur met
een potje pingpong en een heel gezellige ‘derde
helft' in het verenigingsgebouw is natuurlijk van
harte welkom. Het is volgens de vereniging geen
enkel probleem om een paar keer vrijblijvend
mee te trainen/spelen en te bekijken of een
lidmaatschap van OTTV de moeite waard is.
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DOOR ECH

MALDENBURCH ZOEKT VRIJWILLIGERS

Malderburch locatie Overasselt (Buurderijde
Lage Hof) is op zoek naar vrijwilligers voor
ondersteuning dagbesteding, individuele
bezoekjes en gastvrouw/-heer op de woningen.
Onze medewerkers van Malderburch worden
dagelijks ondersteund door zo'n 150 vrijwilligers.
Deze steun is onmisbaar! Vrijwilligers brengen
de buitenwereld binnen. Daar waar medewerkers
in de zorg de handen vol hebben aan de
professionele ouderenzorg, bieden vrijwilligers
iets extra’s als het gaat om tijd en aandacht en
dragen zij bij aan de kwaliteit van leven van onze
cliénten.

Wat ons betreft zit ‘m dat vooral in de ‘normale’
dingen. Zoals koffie inschenken, een eindje
wandelen, een stukje fietsen op de DUO fiets,
boodschappen doen of een spelletje spelen.

Malderburch is voortdurend op zoek naar nieuwe
vrijwilligers. Maar met name in Overasselt
kunnen wij vrijwilligers op dit moment heel

goed gebruiken. Bij de dagbesteding op

locatie de Buurderij of ter ondersteuning op de
zorgwoningen de Lage Hof.

DOOR MACHTELD MEIJ

Als vrijwillige medewerker van de dagbesteding
heb je vooral een ondersteunende rol.

Samen met de vaste kracht voer je het
activiteitenprogramma uit. Het programma
bestaat 0.a. uit: koffie en theedrinken, de krant
bespreken, de eetmomenten begeleiden. Tevens
zijn er activiteiten met terugkerende thema's
zoals, sport en bewegen, kunst en cultuur,
natuur.

Op de zorgwoningen maakt een uurtje per week
iemand bezoeken of mee naar buiten nemen
vaak al het verschil. Wanneer u langskomt, dat
stemt u zelf af met de woningen. Ook is er vraag
naar meer tijd en aandacht voor de mensen in
de huiskamer. Maak jij graag een praatje, houd
je van een spelletje en/ of sfeer maken? Dan zijn
de bewoners heel blij met jou.

Mocht je interesse hebben of nog vragen hebben
schroom dan niet om vrijblijvend contact op te
nemen met Elly Joosten, vrijwilliger cobrdinator
bij Malderburch. Tel: 06-30564022 bereikbaar op
dinsdag, woensdag tot 13:00, donderdag. Of mail
naar elly joosten@malderburch.nl

KUNSTMINNEND OVERASSELT MAAR OOK HEUMEN,

MALDEN EN NEDERASSELT

We zijn er dit jaar vroeg bij om ons evenement
onder de aandacht te brengen. Noteer vast in de
agenda 3 en 4 september Kunstroute Heumen,
We hebben dit jaar weer een aantal nieuwe
adressen op de folder staan.

Voor Overasselt: bij de Kopsendal zijn
gastexposanten ondergebracht, Leo Gerritsen
heeft zijn tuin met sculpturen opengesteld, bij
de Veldschuur is een expositie en natuurlijk
ook de al bekende adressen. Daarnaast zijn
ook in Heumen en Malden nieuwe locaties en
deelnemers te bezoeken. Er is een nieuwe
galerie in Malden bijgekomen, een kunstatelier
en beeldentuin in Heumen en bij de De Zweef
zijn leuke activiteiten. Kijk voor de actuele
informatie op onze website: kunstrouteheumen.
nl. Spring op de fiets en kom langs.
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We kunnen helaas niet van alle 43 deelnemende
kunstenaars een foto plaatsen, daarom een
klein voorproefje van al het moois dat in het
kunstweekend te zien is.

Namens de organisatie van Kunstroute Heumen,
Machteld Meij en Marion Groenenberg




OPEN TUINEN DAGEN OVERASSELT EN OMGEVING

Dit jaar zullen de Open Tuinen dagen op
zaterdag 9 en zondag 10 juli plaatsvinden.
Openingstijden zijn van 10.00 uur tot 17.00 uur.

Vorig jaar was dat voor het eerst een heel
weekend. Dat was zo'n succes dat we besloten
hebben dit voortaan te blijven doen. De Open
Tuinen Dag was altijd de tweede zondag in
juni. We hebben dit verplaatst naar het tweede
weekend in juli. Er staat dan nét iets meer

in bloei, de vaste planten zijn nét iets verder
uitgelopen, de tuinen liggen er dan nét iets
mooier bij.

Er zullen weer zeer diverse tuinen in Overasselt
en Nederasselt op het programma staan. Van
kleine, sfeervolle binnentuinen, tot grotere
natuurlijk gevormde tuinen. Elke plek heeft iets
unieks, want iedereen is anders, beleeft de tuin
anders, maakt zijn tuin anders. De eigenaren
zullen u uit kunnen leggen wat er zo bijzonder is
en waaruit hun plezier bestaat bij het tuinieren.
Het is een aanrader om de route per fiets af

te leggen. Je beweegt je dan meteen door de
prachtige natuur die Overasselt en omgeving te
bieden heeft. De meest ideale fietsroute vind u
op de website.

Op diverse plekken in en om Overasselt worden
posters opgehangen en flyers verspreid. Op de
flyer staan alle deelnemende tuinen en de dagen
dat ze open zijn. Ook vind u daarop de fietsroute.

We maken geen papieren fietsrouteboekje
meer. We proberen zoveel mogelijk de natuur
te sparen. Op de website kunt u meest actuele
informatie vinden omtrent de tuinen die u wilt
gaan bezoeken. De tuindeelnemers hebben
hun tuin omschreven, zodat u weet wat u kunt
verwachten. Of laat u verrassen, ook leuk! Bij
het kopje "Informatie fietsrouteboekje” vind

u een PDF bestand. Dit kunt u openen en

de benodigde informatie lezen en/of (deels)
uitprinten en meenemen tijdens uw bezoek
aan de tuinen. Let goed op welke dag de
deelnemende tuinen geopend zijn.

Wij hopen op mooi weer, een goede
belangstelling en veel gezelligheid en heten u
van harte welkom!

OTD commissie: Henk, Yolanda, Thea, Marian
en Auke
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DOOR NICK EGTBERTS

RADBOUD STAM, TECHNICUS

Velen in ons dorp kennen enkele kunstwerken
van Radboud. Opvallend zijn de twee
roestvrijstalen objecten in de tuin van zijn
geboortehuis aan de Oude Kleefsebaan. Een
zwaard dat sprookjesachtig diep in een rots

is gestoken en een demonen-grafje met een
gedichtje erop gegraveerd. Het zwaard is
bedoeld als herinnering aan zijn vader Tom die in
1995 overleed.

Toen ik hem belde voor informatie zei hij: “Leuk
dat er interesse is in mijn persoontje”, en zo
kwam ik in zijn werkplaats. Radboud is geboren
in 1974 en heeft altijd in Overasselt gewoond.
Gewoon naar ‘de Zilverberg' en een heerlijke
jeugd gehad. Hij was een meer dan gemiddelde
leerling, niet zo goed in taal maar heel goed in
rekenen. Toch wilde hij naar de LTS, die bestond
toen nog. Op de ambachtsschool in Nijmegen
volgde hij de richting fijnmechanische techniek
en in die tijd kreeg hij van zijn vader een eigen
lasapparaat en kon hij al snel behoorlijk goed
lassen. Hij maakte zeepkisten en karretjes en
meer van dat soort zaken die jongens leuk
vinden. Na de LTS volgde de MTS, natuurlijk

weer techniek en vervolgens de HTS. Al die
jaren bleef hij zich ontwikkelen in de techniek.
Hij maakte van de slogan 'van Lego kun je alles
maken' een nieuwe: ‘van metaal kun je alles
maken'. Bij diverse bedrijven, ook in ons dorp,
heeft hij gewerkt, maar vooral veel geleerd. Hij
heeft het geluk gehad om 20 jaar bij een laser
job shop te werken en daar op hoog niveau
technische problemen voor klanten op te lossen.
Op dit moment is hij laser engineer bij de Dutch
Diamond Group.

In zijn vrije tijd is hij veel met techniek bezig.
Inmiddels is hij meervoudig Nederlands
kampioen powertool racen. Hierbij wordt een
race machine gemaakt van een powertool
(electrisch handgereedschap) die met 220 volt
aandrijving een speciaal getimmerd houten
parcours zo snel mogelijk moet afleggen. Op de
foto ziet U hoe dat er uiteindelijk uit moet zien.
Met trots presenteert hij dan ook zijn topmodel.
In zijn vrije tijd is hij ook nog roady voor
Symphony of Fire, een duurzaam pyromuzikaal
orkest.




DOOR NICK EGTBERTS

RIJDENDE BANK

Roel Martens met zijn kinderen Bram
en Milou vertrekt voor een rondrit.
Hun vervoermiddel is al regelmatig
gezien op weg naar de supermarkt.
Zo kan het dus ook.

‘ van 1 juni t/m 31 augustus 2022

In de zomervakantie is het mogelijk voor kinderen en
volwassenen (die geen lid zijn van LTVO) in de
maanden juni t/m augustus onbeperkt te tennissen.

* € 10,00 voor kinderen en jongeren tot 18 jaar

* € 10,00 voor volwassenen die samen met een kind,
die ook lid is of een zomerkaart heeft gekocht,
willen gaan tennissen

* € 35,00 voor volwassenen individueel

Zomerkaarten verkrijgbaar via:
- jeugdiitvo.nl
- clubtoernooifitvo.nl

Lawn Tennis Vereniging Overasselt
Ewijkseweg 9a 6611 AG Overasselt )V
T 024 622 2092 info@itvo.nl | \



Zorg & Welzijn

Vrijwilligersinitiatieven in Overasselt

,“‘_..,-—

Buurderij de Lage Hof
Riet Dinnissen, 024-6221680
www.buurderijdelagehot.nl

Verenigingsgebouw
Desiree Verkaaik, 0686838681
www.verenigingsgebouw-overasselt.nl

Stichting de Mijlpaal 65
Rob Steenvoorden, 0654398091

KBO (belangenorganisatie senioren)
Richard vd Hoogen, n24-6222136,
www. kbogelderland.nl-afdelingen

Overasseltse Vrouwen Organisatie
L.Kesseler, 024-3582015
www.overasseltvo.nl

Alzheimercafé
~024-3570570 (Malderburch)

Ontmoeting buitenshuis \

/

Maaltijden

Samen aan tafel
Thea Dinnissen, 024-6221672

Beweging

Buurtsporteoach voor jeugd en jongeren
Zaphira van Leeuwen, 0650074597
zvleeuwen@heumen.nl

Beweegcoach voor ouderen en mensen met
beperking, Dorien Vrolijks, 0652683116

~

/

Ontmoeting binnenshuis

Bezoek vanuit de KBO of de Zonnebloem
Thea Dinnissen, 024-6221672

Vervoer

Buurtvervoer
0b38278231

/ Praktische hulp \

Repair café (voor reparatie van spullen)
elke 1e vrijdag van de maand behalve juli
en augustus, 14-16 uur, verenigingsgebouw

Klussendienst (voor kleine klusjes in huis)
024-3570570 (Malderburch)

Bezoek en Opvang Service
(voor het ontlasten van mantelzorgers)
024-3570570 (Malderburch)

Kennisloket “Thuis in Blijvende Zorg’
024 — 3588300 (Gemeente Heumen)

wwiw VGZ-zorgkantoren.nl/kennisloket

/

0)

/Staat uw initiatief er per abuis niet bij o
heeft u een nieuw initiatief?

Of heeft u behoefte aan iets wat er nog
miet lijkt te zijn?

Neem contact op met Nico Aaldering via
\0614331952 of nimaalder’illggmgmailxunl/

Professionele hulp nodig?
Neem contact op met Vraagwijzer via 14024 of zie de gemeentegids
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DOOR WIM COUSIJN

BLIND LEMON ZET DE VELDSCHUUR IN VUUR EN VLAM

Hoewel de Veldschuur inmiddels een nieuwe eigenaar heeft, gaan de zondagzomermiddagconcerten
nog door. Praise the Lord!!! Want wat daar af en toe geprogrammeerd wordt, is fantastisch. Op 5

juni bijvoorbeeld: terwijl de regen met bakken uit de hemel valt, blauwen blues en soul onze post-
corona-mood. Blind Lemon bestaat nog maar kort, maar mensen, wat een muzikanten! En zangeres
Brit woont sinds een jaar of twee in onze eigen Balkan. Ook eigen kweek was gast-saxofonist Pieter
Engels die naadloos in de groove viel en een brutaal duet met de Maldense gitarist aanging. Het was
een concert waarvan je achteraf zal zeggen “lk was erbij man!" We zullen nog veel van Brit-en-de-
mannen horen en zien.

?
CHECK DE AFVALWEGWIJZER
IN DE DAR APP!

www.dar.nl | info@dar.nl | 024-3716000




DOOR NICO AALDERING

VELDSCHUUR OVERASSELT: BELEVING AAN DE MAAS!

De Veldschuur Overasselt opent van 29 mei tot 18 september weer haar deuren, elke zondag
van 10.00 uur tot 17.00 uur. Op vrijwillige basis zonder vergoeding maakt een groep van ruim 35
vrijwilligers dit mogelijk. Mensen ontmoeten, gezellig wat drinken, genieten van de omgeving en
luisteren naar afwisselende muziek; wat wil je nog meer op een vrije zondag.

Om 15.00 uur is er een muzikaal optreden met een mooie diversiteit aan groepen. Op de website
(www.veldschuuroverasselt.nl) vindt u onder de knop agenda een overzicht van de optredens. Altijd
zeer de moeite waard!! Tot dan!! Gezellig!!!

PROGRAMMA VELDSCHUUR SEIZOEN 2022 - ELKE ZONDAG 15.00 UUR

29 mei Reverse

5 juni Blind Lemon

12 juni Mannen in de War

19 juni Big Band 6611

26 juni PEBB

3 juli De Grens

10 juli Non Melting Ice Cream
17 juli Undertheroof

24 juli Bluesparty

31 juli Acoustic Journey

7 augustus  Vinyl voor de Maas
14 augustus HaRP
21 augustus Travel Syndicate

28 augustus TexMex Banditos

4 september Marshall Green

11 september Reginald & Friends

HARRIE LEENDERSPLEIN

?.

Op het pleintje aan de Oude Kleefse Baan zijn
enkele jaren geleden een tafel met bankjes
eromheen gemaakt en geplaatst door enkele
omwonenden waaronder Harry Leenders. Harry
onderhield het pleintje, verzorgde de plantjes
en de bloemetjes en zorgde ervoor dat op
feestdagen de vlag in de mast ging.

Toen Harry in maart 2021 overleed stelde zijn
buurman Chris Jansen voor om het pleintje
naar Harry te vernoemen. Chris maakte ook het
houten bord met Harry's naam erop.



DOOR NICO AALDERING

(NIET TE) VERGETEN MUZIEK (3)
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Deze keer klassiek, nou ja klassiek, er is iets
mee. De eerste, Jan Garbarek & The Hilliard
Ensemble ‘Officium’ (1993). Een wonderlijke
combinatie van gregoriaanse liederen begeleid
door de Noorse jazzsaxofonist Jan Garbarek.
Je vindt het geweldig of denkt ‘jammer van die
saxofoon’. De plaat klinkt overigens fantastisch
zoals elke ECM-uitgave.

Als tweede, Max Richter ‘Recomposed’ (2012).
Max Richter, een Duits-Britse componist en
pianist, waagde zich aan een remake van de Vier
Seizoenen van Vivaldi. Luister de muziek zittend
aan de Maas op een zwoele zomeravond.

De laatste. Muziek die je altijd kunt draaien, J.S.
Bach ‘Vioolconcerten BWV 1041, 1042 en 1043".
Natuurlijk in talloze uitvoeringen. De uitvoering
van Szymon Goldberg, Thomas Magyar en het
Nederlands Kamerorkest, gekocht in 1976, blijf ik
de mooiste vinden. Geen dag zonder Bach. Veel
luisterplezier!!

VOCAAL ENSEMBLE EENVOORTWAALF

Vocaal ensemble Eenvoortwaalf durft het aan en
zingt hedendaagse Baltische folklore.

Het kleine koor Eenvoortwaalf brengt op 25 juni
een sprankelend concert ‘Baltisch Verborgen'.
Laat u meevoeren door Letse, Litouwse en Estse
tongbrekers op bewerkelijke ritmiek, met nét
andere tooncombinaties en intonatie. Dat maakt
deze muziek karakteristiek en speciaal.

Het programma is samengesteld door
gastdirigente Zana Naidionova. Zij is opgegroeid
in Litouwen, trots op haar roots en verheugd dat
Eenvoortwaalf deze bijzondere en in Nederland
onbekende muziek uitvoert. De zangers op

hun beurt zijn blij dat Zana met ongekend

Koor ‘één voor twaalf’

enthousiasme ons laat kennismaken met deze
mooie Baltische klanken.

De componisten die u hoort zijn Part, Tormis,
Kreek en minder bekende namen als Dubra,
Gruodis, Makaéinas, Menze, Montvila, Simkus
en Zarins. Allemaal hebben ze de Baltische
folklore als inspiratiebron gebruikt. In de werken
staan de natuur - die bijna heilig is - en de
dagelijkse dingen centraal.

Toegang: vrijwillige bijdrage en een drankje na
afloop. www.eenvoortwaalf.nl

Concert: zaterdag 25 juni om 20.00 uur Antonius
Abtkerk, Overasselt

Gastdirigente Zana Naidionova




DOOR TRUDIE WILLEMS

PATRICK EN HELEMAALGROEN

Patrick Vadasz (51) woont al twintig jaar in

het dorp Overasselt. Hij werkt als tandarts bij
Tandwerk in Nijmegen en is enthousiast over
HelemaalGroen. Hij fietst heen en weer naar
zijn werk en vindt het een groot gemis dat er
op zijn route van twaalf kilometer geen enkele
blikvanger of prullenbak te vinden is in het
vennengebied. Volgens hem zijn het vooral
brugpiepers die blikjes en (chips)zakken op
straat gooien. Al fietsend en hardlopend ruimt
Patrick wekelijks zwerfvuil op; in zijn tuin heeft
hij daar een soort kunstwerk van gemaakt

(zie foto). Sinds anderhalf jaar gebruikt hij de
HelemaalGroenapp (app.helemaalgroen.nl). Die
is handig en eenvoudig in gebruik, al vergeet
hij hem soms aan te zetten als hij op pad gaat.
Daarnaast is hij donateur van HelemaalGroen.
Donateurs en sponsoren zijn nodig vanwege
de terugkerende kosten voor onderhoud en het
doorontwikkelen van de gratis app. Hij vindt het
erg motiverend om te zien dat alle deelnemende
vrijwilligers door hun gezamenlijke inspanning
zoveel tot stand brengen, zonder dat ze elkaar
kennen.

Patricks belangstelling voor het rapen van
zwerfvuil is indertijd gewekt door mee te doen
aan geocaching, ontstaan in het jaar 2000,
doordat toen de GPS satellieten vrijgegeven
werden voor iedereen. Geocaching is een
wereldwijd spel om met behulp van codérdinaten
een schat te zoeken. Daardoor kwam hij

in aanraking met CITO dat de geo-cachers
aanmoedigt om tijdens hun speurtocht afval
op te ruimen. CITO betekent hier ‘Cache In,
Trash Out’, dus ging er altijd een grijper en
een zak mee op deze tochten met zijn toen
nog jonge kinderen en ontstond er een soort
‘opruimverslaving’.

HelemaalGroen stimuleert individuele burgers
om zwerfafval op te ruimen en maakt hun inzet
zichtbaar op een kaart. Activeer de app wanneer
je begint met een zwerfvuilactie. De afgelegde
route wordt als een groen lijntje zichtbaar op

de kaart. Na een maand, indien je niet ververst,
verkleurt het lijntje oranje, en twee maanden
later is het bruin. Na opnieuw lopen van dezelfde
route kleurt die weer groen. Door de huidige
-8850- vrijwilligers begint de kaart van Nederland
steeds groener te kleuren. Het is stimulerend

om de eigen route te kunnen zien, maar ook die
van deelnemers uit de eigen omgeving en de
rest van het land, (www.helemaalgroen.nl). In
2021 zijn ruim 220.000 geregistreerde kilometers
ontdaan van zwerfvuil in Nederland. Na ruim
twee jaar is duidelijk dat dit door Jaap de Boer
(gepensioneerd dierenarts uit de Achterhoek)
gestarte burgerinitiatief breed wordt gedragen.
Het leuke aan het initiatief is dat iedereen

mee kan doen; jong, oud, lopend of in een
scootmobiel.

Heumen telt nog weinig vrijwilligers bij
HelemaalGroen. Dat HelemaalGroen veel
potentie heeft laat de gemeente Berkelland wel
zien met inmiddels 458 deelnemers (meer dan
1% van alle inwoners) en 23.000 opgeschoonde
kilometers in 2021. Doe jij ook mee? Bij de
gemeente zijn grijpers en zakken aan te vragen.
Samen kleuren we Nederland groen en alle
beetjes helpen!

Zwerfvuil maken is geen kunst, zwerfvuil
opruimen is dat wel!




DOOR JORGEN DINNISSEN

GEZOCHT: KUNST OVER OF GEMAAKT IN DE
OVERASSELTSE, HATERTSE OF WIJCHENSE VENNEN

Het Erfgoedplatform Gemeente Heumen

heeft de hoofdstukindeling gemaakt van het
‘Vennencahier’: een van de nog te schrijven en
publiceren delen van de Erfgoedreeks. Dit cahier
zal gaan over de Overasseltse, Hatertse en
Wijchense Vennen.

Voor het hoofdstuk ‘Kunstenaars in vennen’

zijn we op zoek naar kunst die is gemaakt over
of in de Overasseltse, Hatertse of Wijchense
Vennen tot het jaar 2000. We denken hierbij niet
alleen aan prentkunst, tekeningen in potlood,
krijt, pastel of inkt, of aan aquarel-, olieverf- of
airbrushschilderijen. Ook voorbeelden van kunst
in de vorm van affiches, moderne mediakunst,
theater, dans, muziek en zang, fotografie, film,
architectuur, literatuur en poézie zijn bijzonder
welkom. De onderwerpen kunnen uiteenlopend
zijn: van een landschap, portret, stilleven,
voorstelling uit het dagelijks leven tot abstracte
kunst of ...

Onder: Loki Ruijsch van Dugteren, ‘Boerderij Alverna
nabij Wijchens Ven' (1929).

Boven: Boekje met tekeningen van Peter van der
Velden, rond 1984.

Heeft u kunst als origineel of kopie in uw bezit
of weet u iemand die dat heeft dan kunt u dit
melden bij Jorgen Dinnissen op dinnissen.
jorgen@gmail.com. U kunt ook bij hem terecht
voor vragen.

Voor het geval u het gemist heeft, in de
Dorpskrant Overasselt van februari 2022
waren wij op zoek naar: oude ansichtkaarten,
prentbriefkaarten of groeten uit-kaarten van de
Overasseltse, Hatertse of Wijchense Vennen.
Deze willen wij ook graag van u ontvangen.

WOONRUIMTE BUITENGEBIED

Vrouw van zekere leeftijd, vitaal, wonend in eengezinswoning met grote tuin in Nijmegen, zoekt
kleinere woonruimte met (kleine) tuin in het buitengebied van Overasselt. Bij voorkeur koop; huur
afhankelijk van de voorwaarden. Woningruil is een optie. Ik laat een ruime eengezinswoning in de
wijk Weezenhof (dicht bij de Hatertse vennen) in Nijmegen achter.

Reacties naar redactie@overasselt.info onder vermelding van nummer 001-22
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OVER DERTIG JAAR DAN......

DE LEERLINGEN VAN GROEP 8 VERLATEN DE BASISSCHOOL. ZE DENKEN ALVAST NA OVER DE TOEKOMST.

M
........ woon ik in Wijchen, rijd ik ......z0u ik het leuk vinden om ....ben ik loonwerker.
Mercedes en ben ik gelukkig. Sint Walrick over te nemen.
Stijn Jansen Tess Wijers Luka Janssen

....... ben ik dierenarts en woon ik .....denk ik dat ik iets met ......heb ik een eigen

met mijn verloofde. En misschien  techniek ga doen. restaurant en een mooi

heb ik dan al twee dochters. gezin waarmee ik gelukkig
ben.

Evivan der Burgt  Kyan van der Zant Evie Piplichuisen

...... ben ik elektricien en woon ik wen.nOOP ik NOG N
nog steeds in Overasselt met mijn Overasselt te wonen en
vrouw en twee kinderen. werk ik in de autoschade-
herstel.
Hidde Poels Milou Arts Ruben Kokke
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...... woon ik in een mooi huis met ... werk ik als loonwerkeren ... .woon ik in mijn eigen

een leuke man en twee kinderen.  woon ik in Heumen met mijn huis en werk ik bij
Ik werk als dierenarts in mijn eigen  vrouw. We hebben geen Schilleman Pallets.
praktijk. kinderen.
Elise Ebbers Guust Scheepers Z0é van der Burgt

....ik denk dat ik dan dierenarts  ...... doe ik iets met techniek
ben of kapster. Maar eigenlijk  en woon ik in Wijchen of
heb ik nog geen idee Overasselt.

Bram van Hout Amneris Holleman Kenji van Lent

P ™

} 0 D'g“%iiverberq

&\

....... werk ik als loonwerker. <o woON ik waarschijnlijk
in Overasselt en werk ik met
paarden.

Tom Verploegen Britt Schmitjes
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........ heb ik een eigen bedrijf en .....leef ik in een mooi huis ... hoop ik dat ik een huis
ben ik rijk! heb én een leuke baan.

Phoebe Holleman Valentijn Derks Liona Theunissen

....... Heb ik een mooie baan, het ......woon ik met mijn vrouw en  ....werk ik als dierenarts met
liefst iets met kinderen. Ook woon  drie kinderen in Parijs. Tegen een eigen praktijk in
ik met mijn droomman en een die tijd hoop ik een technisch Overasselt. Ik woon met een
tweeling. Ik weet nog niet waar ik ingenieur te zijn. man en twee kinderen in
ga wonen. een mooi groot huis.

Rixt van Munster Vince Krouwel Anouk Arts

...... werk ik als architect en woon ik .......woon ik in Kaatsheuvel en  ........ben ik loonwerker,
in de buurt van Utrecht. lk wil 1 sta ik voor de klas als juf. En woon ik in Overasselt en heb
kind. kan je mij nog steeds vinden op ik geen kinderen.
het hockeyveld.
Sander van Wieringen Evi Hofkens Vince Geutjes
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...... ben ik installatiemonteur. Ik
heb het bedrijf van mijn vader

overgenomen. Ik wil ook graag
twee kinderen.

Jesse van Melis

DOOR ECH

........ werk ik ergens, maar ik
heb nog geen idee waar. Ik
woon dan in een mooi groot
huis met twee kinderen en een
man.

Jolie Kersten

DRUK BEZOCHT EERSTE ENERGIECAFE

Energiecooperatie Heumen: Dinsdag 31 mei
vond in de Buurderij in Overasselt het eerste
Energiecafé van Energiecooperatie Heumen
plaats. Bezoekers kwamen deze avond meer te
weten over hoe je in je eigen omgeving aan de
slag kunt met verduurzaming. Met ruim tachtig
aanwezigen was de bijeenkomst druk bezocht.

Nu de energieprijzen fors stijgen en onze
gaslevering niet meer zo vanzelfsprekend is
roept dit vragen op. Bijvoorbeeld wat je zelf

kunt ondernemen. Leden van energiecodperatie
Heumen lieten zien hoe je verduurzaming in

je eigen buurt collectief kunt aanpakken. De
codperatie werkt samen met ontwikkelaar
GroenLeven en het Nijmeegse Wiek-Il aan de
realisatie van Zonnepark Teersche Sluispolder in
Malden. Energiecodperatie Heumen is beoogd
eigenaar van het zonnepark. Inwoners die de
plannen steunen of willen meedenken kunnen lid
worden van de cooperatie.

TRSE N

Ook was er tijdens het Energiecafé aandacht
voor wat je individueel kunt doen. Een aantal
experts was uitgenodigd om de mogelijkheden
toe te lichten. Zo kun je onder meer terecht bij
het Loket Duurzaam Wonen voor een advies
op maat over je huis. De voors en tegens van
de warmtepomp en van isoleren kwamen langs
en een inwoner van Overasselt deed uit de
doeken hoe hij zijn eigen huis in drie jaar volledig
verduurzaamde. Van de kans om vragen te
stellen aan de deskundigen werd enthousiast
gebruik gemaakt.

Energiecotperatie Heumen is blij met de
opkomst en het enthousiasme: 'Het thema blijkt
bij veel mensen te leven. We hopen dat nog
meer inwoners van de gemeente Heumen zich
bij ons aansluiten.’ Kijk voor meer informatie of
lid worden op www.energiecooperatieheumen.nl.




DOOR JUDITH VAN BELKENING

TOPE: KUNSTENAAR MET EEN BOODSCHAP EN LICHTE VOETEN

Beeldend kunstenaar ToPé heeft met zijn kunst altijd verhalen willen vertellen om mensen aan
het denken te zetten. Verhalen over onrecht, honger, leven en dood, en andere dingen die hem
aangrifpen. Naast deze groie thema's inspireren ook meer lichivoefige onderwerpen hem, zoals
de natuur, de vrouw en - in recent werk - de dans. Voor het vertellen van al die verhalen vioog
ongeveer vijftien jaar geleden een alter ego zijn kunst binnen: de Kraai

ToPé (Toon Peters, 1953) wist al vroeg dat hij
kunstenaar wilde worden. En dat was eigenlijk
heel wonderlijk, want in zijn familie had niemand
iets met kunst. Hij groeide op in Wijchen viakbij
Alverna, waar zijn vader een houthandel en
houtzagerij had. Als kleine jongen las Toon
alles wat los en vast zat en tekende hij met
potlood en inkt eindeloos over wat hij in boeken
had gelezen, zoals anti-oorlogstekeningen,
Hoewel zijn ouders geen affiniteit met kunst
hadden, steunden ze hun zoon wel. Ze sloten
een deal: als Toon zijn middelbare school zou
afmaken, mocht hij naar de vooropleiding van
de kunstacademie in Arnhem. De lessen in
Arnhem volgde hij met plezier maar school was
een ander verhaal. Toon had grote moeite met
autoriteit en er waren voortdurend conflicten
met docenten. Een van die docenten zei op
een gegeven moment: “School en Toon, dat
gaat niet samen.” Het was duidelijk dat hij iets
anders moest gaan doen en Toon stopte met de
middelbare schoal.

Hulp van Harrie

Een van de klanten van zijn vader was slager
Gerritz uit Woezik. Samen hadden ze het op
een dag over hun zoons. Toons vader zei: Ik
weet niet meer wat ik met die van mij aan moet,
Die van jou is toch ook kunstenaar?” Waarop
de slager zei: “Stuur jullie Toon maar naar onze
Harrie.” En zo kwam Toon in contact met Harrie
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Gerritz. "Samen met Harrie ben ik toen een
portfolio gaan maken voor het toelatingsexamen
aan de kunstacademie. En daarmee ben ik
aangenomen. Eigenlijk wilde ik het liefst de vrije
richting doen. Het was echter een voorwaarde
van mijn ouders dat ik een beroep zou kiezen
waar ik later mijn geld mee zou kunnen
verdienen. Dus werd het grafische vormgeving.”

Letterzetter

Toon was 15 jaar toen hij aan de avondopleiding
in Arnhem begon. Hij kreeg er les in vakken

als grafisch ontwerpen, kalligrafie en
druktechnieken. Om zijn studie te bekostigen,
ging Toon fulltime aan de slag bij de
Gelderlander als leerling-zetter. Hij maakte daar
nog de overgang mee van het handzetten naar
de offset techniek. Nadat hij in vijf jaar zijn studie
aan de kunstacademie had afgerond, bleef

hij bij de krant werken. Hij had verschillende
functies bij Audet, de tijdschriftentak van De
Gelderlander, onder andere als vormgever,
Uiteindelijk werd hij zelfs manager van een
afdeling. "Hoewel anderen zeiden dat ik dat goed
deed, voelde ik me zelf steeds ongelukkiger
waorden in het werk. In 1987 ben ik ermee
gestopt.”

Collages en assemblages

Toon besloot zich volledig te richten op het
kunstenaarschap. Daarnaast ging hij lesgeven,
zo werkte hij enkele decennia als docent bij de
Lindenberg. Omdat hij zich wilde onderscheiden
van andere kunstenaars die Toon Peters heten,
koos hij als alias ‘ToPe’. Aanvankelijk maakte

hij nog veel pentekeningen, later ging hij dit
combineren met druktechnieken en vanaf de
jaren negentig kwamen daar fysieke elementen
bij. Dit is eigenlijk hoe ToPé nog altijd werkt. Hij
maakt collages op papier, een combinatie van
knipsels en tekening of grafiek. En assemblages,
samengestelde beelden met gevonden
voorwerpen. Een tijd lang was hij gefascineerd
door het leven van Indianen en gebruikte

hij konijnenschedels en bewerkt bont in zijn
ruimtelijk werk. Door het stapelen van elementen
doen deze beelden denken aan totems.



TePE 2024 ~2622, DB OY

Sleutelwerk

In zijn huis staat een beeld dat een sleutelwerk
is voor zijn oeuvre, letterlijk én figuurlijk.
Bovenaan prijkt een zwarte vogel, een kraai
getooid met een hoed en een sleutel in de bek.
Toon: “Kraaien werden in oude culturen gezien
als boodschappers van de onderwereld of zij
kondigen de dood aan. Als tegenhanger heb ik
onderaan een wit konijntje toegevoegd, met ook
weer een sleutel. Als beeld van onschuld en het
begin van het leven. Dus leven en dood zijn in
eén beeld verenigd. De kraai beschouw ik als
mijn alter ego.” Toon ziet zichzelf ook als een
boodschapper. “Kunst is voor mij: dingen die
mensen aan het denken zetten. Over de wereld
waarin we leven. Over de manier waarop we
met onze planeet omgaan. Wat mij betreft doet
de mensheid dat als geheel niet altijd op een
goede manier.” Een kleine getekende kraai met
hoed kom je vaak tegen in zijn werk naast zijn
signatuur.

Alle ruimte

Het atelier bij zijn huis staat volgepakt met dozen
verzamelde spullen, dingen die wellicht ooit van
pas komen. Zoals een berg oude sleutels, die

hij laatst heeft gekregen. In Frankrijk, waar hij

een deel van het jaar woont en werkt, heeft ToPé
een veel ruimer atelier. Daar is hij minder snel
afgeleid en kan hij goed werken. Tijdens corona
maakte hij onder andere een reeks collages en
objecten geinspireerd op de dans. “Ik miste het
enorm om naar het theater te gaan en speciaal
naar dansvoorstellingen. Met het thema dans
heb ik altijd al iets willen doen, maar het was

er niet eerder van gekomen.” Deze nieuwe
series zou hij half april exposeren, maar na het
overlijden van zijn moeder heeft hij die expositie
doorgeschoven naar volgend jaar. De objecten
uit de serie zijn al wel in Frankrijk geéxposeerd
en “die zijn daar heel goed ontvangen”, vertelt
ToPe. Voor de foto heeft hij een van deze werken
buiten gezet. Een zwart figuurtje balancerend op
een been en de armen gespreid. Het is gemaakt
van gerecyclede objecten zoals een tang en

een onderdeel van een landbouwwerktuig. De
onderdelen zijn zwart gemaakt en door de open
vormen lijkt het een driedimensionale tekening.
Toch weer een hint naar iets grafisch, typisch
voor ToPé. Het beeld straalt het onbekommerde
bewegen uit zoals van een kind; een mooi
tegenwicht tegen alles wat ons de afgelopen tijd
heeft beperkt en vastgehouden.




DOOR MARNA VAN DARTEL

BUITENGEWOON MAASMARKT OVERASSELT

SAVE THE DATE - Op zondag 18 september
2022 vindt voor de tweede keer de
Buitengewoon Maasmarkt Overasselt plaats.

Na een geslaagde eerste editie, zijn we vol
enthousiasme gestart met de organisatie voor dit
jaar.

Op de markt vind je kraampjes met een
gevarieerd en verrassend aanbod: handgemaakt
en uniek, creatief, kunstzinnig, oude ambachten,
goede doelen, lekkere hapjes en drankjes en
nog veel meer. ledere kraam vertelt z'n eigen
unieke verhaal! En om jullie weer een leuk en
veelzijdig aanbod te kunnen bieden, zijn we

op zoek naar kraamhouders: creatievelingen,
hobbyisten, makers die hun eigen creaties aan
iedereen willen laten zien. Ken of ben jij iemand
die niet op deze markt mag ontbreken? Sta je te
trappelen om jouw collectie aan het grote publiek
te tonen? Meld je dan nu aan! Ga hiervoor naar
onze website, maar wacht niet te lang, want het
aantal kramen is beperkt.

Naast de markt is er nog meer te beleven, met
entertainment en activiteiten voor jong en oud.
Het programma wordt op een later moment
bekend gemaakt.

Voor de Kinderen is er ook weer een
kleedjesmarkt. Wil jij je oude en/of zelfgemaakte
spulletjes verkopen op een echte markt? Meld je
dan alvast aan zodat je zeker weet dat er voor
jou een plekje gereserveerd is. Kun je zingen,
dansen of speel je een instrument en vind je

het leuk om op te treden? Ook dan zijn wij op
zoek naar jou. Geef je op en wij zorgen voor een
podium!

Ontmoeten en verbinden, dat is ons
uitgangspunt. Dus kom kijken, beleven, ervaren
en genieten op een van de mooiste plekjes aan
de Maas. En misschien laat jij je wel inspireren
tot het starten van een nieuwe hobby...

Voor aanmelden en meer informatie ga je naar
onze website www.maasmarktoverasselt.nl. Volg
en like ons op Facebook/Instagram.

Fijne zomer en heel graag tot in september!




OPROEP!

Voor een expositie over Hend de Kleijn zijn wij op zoek naar foto’s van hem, de
molen vroeger en eventueel ander materiaal. Zijn boeken en gedichten zijn al in ons
bezit. Hend de Kleijn was molenaar in Overasselt tot 1940. In de meidagen van 1940
vocht Hend mee voor onze vrijheid op de Grebbenberg en werd daar zwaargewond
en blind geschoten. De foto's willen we ook gebruiken voor een boek over het leven
van Hend de Kleijn. Als u iets heeft voor ons, neem dan contact op met

Liesbeth van Casteren, liesbetharts@hotmail.com

Annemieke van Lin, annemiekevanlin@gmail.com 06-16469410
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Wil je een evenement onder de aandacht brengen van zo'n 3000 mensen in en om Overasselt?
Achter op de Dorpskrant maken wij daar graag, en gratis, ruimte voor! Stuur je informatie bijtijds. Zie
deadlines onder ‘colofon’, naar info@overasselt.info



